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TUNCELİ VE DİYARBAKI Apocuların 


beş 


Apocuların, dördü Tunceli'de biri Diyarbakır'da iş- 


ledikleri bugüne kadar karanlıkta kalan beş cinayeti bir esnafı ve köy muhtarını kurdukları pusuda kabul etmeyen 


daha gün ışığına çıkardık. 


Hasan Kuş, Zülfü Aberbey, Musa Yıldırım, Düzali katlettikten sonra “ajan” kendi arkadaşlarını arkadaşlarını da 


Kocamış ve Müslim Polat adlı kişileri bu cinayet şe- 


bekesinin katlettiği ortaya çıktı. Hasan Kuş, verilen ilan ettiler öldürdüler öldürdüler 


adam öldürme görevini yerine getirmediği için, Müslim 


Tolat adlı kişileri bu cinayet şebekesinin katlettiği ortaya çıktı. Hasan Kuş,verilen adam öldürme görevini yerine getirmediği için, Müslim Polat ise, bir Halkın Kurtuluşçusuna yapılan saldırı sırasında kendileri tarafından öldürüldü. 
Apocuların, Tunceli' 
de ve Diyarbakır'da iş ledikleri cinayetleri açıklıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu katil sü- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


"Tetiği çekenler yakalandı, sıra azmettirenlerde” asif 


İpekçi nin katil 


Abdi Ipekçi'yi demokrat yurtsever ve çevresi tarafından çok sevilen bir kişi olduğu için öldürdüğünü ve bundan pişmanlık duymadığını söyleyen komando "Abdi İpekçi'yi, ülke-Mehmet Ali Ağca, emniyette basn mensuplarına MHP ile bir ilişkisinin bulunmadığı izlenimini vermek için çabalayıp duruyordu. 


ni, cinayet sırasında üze-A | rinde bulunan ve ilk eşy 1 a ya | LU sa gal tespitinde de belirti- 


düştü 


WASHİNGTON (THA) 

NASA yetkilileri, Amerikan Uzay Laboratuvarı Skaylab'ın Avustralya ve Avustralya" 
nın Güneybatısında Hint Okyanusuna düştüğünü ve hasar ile can kaybı olmadığırı açıkladılar 

NASA yetkilileri, Skylab'e ait ağırlığı 2 tona yaklaşan en büyük parça. 
larının Hint Okyanusuna düştüğünü ve düşen parçaların sürtünme nedeniyle oldukça sıcak olduğunu kaydettiler 

Öte yandan Avustralya yetkilileri, sayıları 20-30 arasında değişen parçaların düşüşünün gözlendiğini belirterek, Skylab'ın parçalarının 
Victoria çölünde 1120 
kilometrelik bir alana yayıldığını ve parçalarının Esperance, Albany ve Perth'de görüldüğünü açıkladılar 


m RA dığı silahı, Aksara sini söyledi. d k 9 
ês Cinayeti işle silahı yine Mehmet Şener'den aldığını söyleyen Ağca, kendisi- neden yo tu? 
i ./,,“ oje em DR Gi a n a pige e AO 5 
İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca ve cinayetten sonra Yavuz Çaylan'ın kullandığı Anadol marka beyaz bir araba ile © pul 1 şubenin bodrumun. altında çıkartılarak bi 


cinayetini daha açıklıyoruz 


TUNCELİ (öZEL) @ Haraç vermek istemeyen © Başkasına © Adam öldürmeyi 


*** 


PERŞEMBE 


12 


TEMMUZ1979 


Kuruluş yık: 1921 500 KURUŞ 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu: 


gi .. - = 
Hasan Hüseyin Şener 
Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'ya cinayette kullanılan silahı veren ve daha sonra MHP İl Merkezinde teslim alan Mehmet Şener'in kardeşi Hasan Hüseyin Şener adlı komando aranıyor. 


i; Silahı MAP ye uraktım 


© Ağca, “MHP ile ilişkim yok” derken, annesinin ve kardeşlerinin kaldığı evde Türkeş'in fotoğrafları ve MHP'nin çeşitli yayınları bulundu 


© ipekçi'nin ölümünden 15 gün önce, katilin annesinin bir bankadaki hesabına 100 bin lira yatırıldığı İnsan yüzüne bakamıyorlar 


Ruhlarını cinayet şebekelerine satanların insan yüzüne bakacak halleri kalmaz. Halka karşı işlenen cinayetlerin 


saptandı hesabı da mutlaka sorulur. 
HABER MERKEZI Basın açıklamasından izlenimler a EIF 


1 Şubat günü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi öldüren ve , s 
25 Haziranda İstanb!'da yakalandıktan sonra dün ilk kez basın mensuplarına gös- Sıra MHP nın 
yakasına 


terilen komando Mehmet Ali Ağca, İpekçi'yi öldürdükten sonra cinayette kullan- Hergün muhabiri | 
5 a TP m z 4 È " swe s . 
ne cinayet sırasında Yavuz Çaylan adında bir başka komandonun yardım ettiğini MEM kul an nE aa önerileri | yapışmaya geldi 
| 


'da MHP İl binasında Mehmet Şener'e teslim et 


olay yerinden uzaklaştıklarını açıkladı. da bulunan hücrelerden zim bulunduğumuz top 


lantı odasına getirildiler Ağca ve arkadaşı yüzie 


Son yıllarda Türkiye'yi çalkalayan bütün önemli cinayetleri işleyen katillerin hemen hepsi yakalandı. Son olarak Abdi İpekçi cinayetinin faili de ele geçti 


de kendiri gösteren karışıklıkları engellemek için oldürdüğünü" iddia eden Ağça, cinayetten sonra Malatya'ya gittiği 


rini basın mensupların- dan gizleyip, "Biz artist olmak istemiyoruz" diye bağırarak içeriye girdi 


C NN 
MHP'yi 


lerinden emin gözükme koruyanlar ve 


(Devamı sa.7,sü.1'de) 


len elbiselerini, Ankara dailahivat Fakültesi öğ rencisi Yılmaz Salman'a bıraktığını belirtti. 


ag 


ROO. AA AA AAAA AAA 


ye gayret ediyorlardı Basın mensupları fo 
8 çekerken 


777777 


> Ẹ n PE e 'a'nın cli yüzünden MHP'li y d 2 i Pelie ii ukih indi ve sözlü saldırılarına lede,1 ile olan ilişk başladı. Bir gazeteci ar- S komando sini gizlemek için büyük kadaş, “Abdi. İpekçi'yi anarşi . bir çaba gösteren katil, neden öldürdün" diye so Veli Can n ikinci ifadesinde olayın rünca, “Ben “haksizlığâ, 


Son günlerde bazı çevreler MHP'yi kur- 


gelişimini şöyle anlattı: tarma girişimlerine başladılar. Bu çevreler 


Öylə bir eylem 


baskıya ve sömürüye Lar şı mücadele ediyorum 


Oduncu, 


i ini yapmalı idim ki, tonlu- Abdi İpekçi de bu düze düne kadar MHP konusunda fazla bir şey 

3 emdi mun bazı gerçekleri gör- nin savunucularındandı © söylemezken, hatta bu partinin anarşinin 

si kirdi, Bu görüş edenle öldürdüm" diye ihraklarından biri olduğ abul ederaşa apısı MEn EOIR ; neden mihraklarından biri olduğunu kabul eder 

ten hareket edip koya bağırdı S E 2 ? 

Cezaevinde j gım eylem için tüm de MHP'li katil Ağca'nın Key m rn ei 

let ve parti yetkililerince r rae UR, bü tum içine girdiler. Gere inasının 

i i Ti 5 YO = zi y bombalanması sırasında, gerekse MHP i-IŞ edi sevilen, tarafsız, demok gımsız bireysel | teröris > i Mİ > ! 

rat bir şahsiyet olarak ni- tim" demesi üzerine baş- çindeki MİT mensubu tartışmaları sıra- 


sında bu çevrelerin koruyucu ve kollayıcı tutumu Hürriyet gazetesinin son günlerde- ki yayınlarıyla dile getirildi. 


900 telendirdiğim, kendini 


Keşan MHP Yönetim Morina imkan omaan Kürsüsüne komandolar tarafından 


İpekçi'yi seçtim 


ka bir gazeteci "Bu konuda neden bu kadar hassasiyet gösteriyorsun, ar 


s di H pe Maktulü gazetedeki resim- ... PA P PA kandake vak AMARAT Hürriyet gazetesi hurbaşkanının ; saklamak için rriyet gazetesi, Cumhurbaşkanın Kurulu uyesi ve Hergün Yerim HON TARF bomba konan ogretmen parçalanarak öldü neden böyle ozel çaba demecini de MHP'yi kollayan bir şekilde Aag R arcıvorsun, Yoksa san ya ada açıkça bir k N gazetesi muhabiri buldum. Aiai le Atatürk Eğitim Enstitüsünde dün eli koptu, Komandolar patlamadan e m örgü: ea ai Enemy Aziz Filiz silahlı çatışmadan ene ai ELON meydana gelen olayda komandolar önce toplu olarak okuldan ayrıldı- tün seni de öldüreceğin- nın canına kıymış, ülkemizin birliğine 


kastetmiş bir cinayet şebekesi bazı he- 


plakalı BMW markalı ku-- tarafından öğretmen kürsüsünün al- lar den mi korkuyorsun?" 
saplar sonucu kurtarılmak isteniyor. Ne 


susi otoyu saptadım. Ge- tına saatli bomba yerleştirildi. Pat- demesi üzerine katil daha 


sonra yakalandı 


A hen t a mz : da paniğe kapıldı. Konu- 

SEE ; liş ve gidiş yollarını sap- lama sırasında 4'ü ağır 15 öğrenci k; z iş pe & 4, yu geçiştirmek için 4.sayfada tadıktan sonra, Emlak de yaralandı. Bir kızın iki bacağı ve sayfada "Aşağıda 9 numaralı hüc 


Devami s4, 7, su.6'da) Caddesi ile Karakol Bos- 
(Devamı sa.7. sü.l'de) 


(Devami sa 7, Sü, de) NK N 


Sa 
19 TEMMUZ 1979 


Biia 


YA 


fé Aydınlık a 


meclisi 


Bağımsızlığımız konusunda fikri olanlar ve olmayanlar 


Türkiye de 


etmiyorlar 


katılmak yayınlıyoruz: 


Değerli Aydınlık yöneticileri, va Ben 19 yaşında, proleter devrime inanmış bir gencim. Proleter devrim hakkında, bilgimin, görüş-Aydınlık gaze- 


slo 


lerimin artmasında 


barkı 

Partisi dışında hıç bu siyasi partı “uya da hareketten l-2 uçakları hak “kında bir fikir çikmnnor 

uçakları uçmalıdır ne de l-2 uçakları uçamaz diye fikirlerini beyan kimi siyası güçler susmavı yeğliyor. 2 ay evveline kadar CHP'li olduğunu yazan okuyucumuzun bu mektubunu için bir çağrı olarak 


Işçi Köylü 


Ne 2 


izin 


tartışmaya 


ciler olarak buna karşı çıkın” Türkiye halklarının bacımslık sike sini iki süper devlete giğnetmene ceğiz. Sayın Genelkurmay nının belirttiği gibi milyon dolar verseler bu uçaklara vermeyeceğiz hiç bir devlete köle olmadık da ABD'ye ve Rusya'ya mi köle olacağız? Onlara zaten ları, özgürlüğünü seven halklar ge 


Basha 


50 değil, 130 


larıhimizde 


Mrika halk 


reken cevabı veriyorlar. Biz de gert 


ken cevabı vereceğiz mızda ABD üslerine, semalarımızda U-2'lere, ülkemizde de her iki dex letin emperyalizmine izin verme yeceğiz. Biz bağımsız bir ulunu/ bağımsız olarak kalacağız 


tesinin ve yayınlarının çok büyük 


katkısı oldu. 


Her şeyden önce gerçekleri gördüm. İki ay evveline kadar CHP saf- 
- larında uğraş veren birisiydim. Ama 

şu an CHP dizginlerini başkasının ellerine vermiş ve onlar nereye çekse oraya giden bir parti durumun- s dadır. Halkın iktidarı olarak göre- 


Voprakları 


MHP VE TKP UZ LERİ 
NEDEN KARSI DEGİLLER” 


tur. 


İwini yüklenen CHP, halkın değil, 


“iki süper devletin iktidarı olmaya © yanaşmaktadır. Milletin seçtiği milletvekilleri, bugün bir eşya gibi alınip satılmaktadır. Böyle bir anlayış içinde bulunan bu hükümetten ve bir araya gelip de doğru 


Zoraki 


dürüst toplanamayan bu milletve- 


killerinden, Türkiye'nin şu andaki durumuna çare bulmaları beklenemez. Öyleyse bunların orada, o yüce mecliste ne işleri var? Sanırım 


kolları ceklerdir. 


bu sorunun cevabını onlar da vere- 


mezler, Öyleyse bunlar, U-2'ler konusunda da gereken yerlere, gereken cevabı veremezler. 


Türkiye'de şu anda U-2 sorunu var, Biz proleter ve gerçek devrim- 


HALKIN SESİ 


| GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


MHP, ABD emperyalizminin a deta Türkiye şubesidir büyükbabasına karşı gelir mi” Zaten faşist baskısını, bölücülük ve leror le kabul ettiren bir partının başka türlü hareket etmesine ımkan vok- 


Insan hiç 


TKP de MHP'den farklı değildir fikir benimsetme ve onun siyasetinde de vardır sosyal-emperyalizminin ve 

Çarların piyonundan öte bir şex değildir. Sahte devrimcidir. 


teror 
Rus 
Yeni 


Her iki parti de, iki super devletin ellerinde piyondurlar. Onların nereye rekerse oraya gide- 


Ne diyorsunuz, partili olup da partisi ses çıkarmayan okuyucula- 


rımız? Sizin Türkiye semalarından neyinuçup neyin uçmayacağı konu- 


sunda, Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda hiç fikriniz yok mu? 


FİKİR MEYDANI © 


U-2'LER,HERGÜUN VE MHP 


U-2 'LER Türkiye semalarında uçsun mu, uçmasın mı? Tek kelimeyle cevaplandırılacak olan bu soru, bugün ülkemizde gerçekten bağımsızlığımızdan yana olanlarla olmayanları apaçık ortaya koymaktadır. 

Sovyetler Birliği'nden Amerika'ya, Avrupa ülkelerinden ülkemizdeki çeşitli çevrelere kadar herkes U-2'ler meselesin- de tutumlarını açıkladılar. Sadece MHP bu konuda açık bir tavır takınmaktan özellikle kaçındı. MHP'ye göre san- ki Türkiye'nin böyle bir meselesi yoktu. 

MHP, bağımsızlığımızı ve ülkemizin kaderini çok yakından ilgilendiren böyle bir konuda neden açık kimliğiyle ortaya çıkmıyordu? Son günlerde can derdine düşmesi ve halka karşı açtığı ciha- da devam etmesi bağımsızlık, devlet egemenliği süper devletlere karşı tutumunu belirtme gibi konularla uğraşması için MHP'ye zaman bırakm!- yordu. Ancak, MHP'nin U-2'ler meselesini geçiştirmeye çalışmasının başka nedenleri vardı. MHP' nin, U-2'lerle ilgili görüşü, gayri resmi organı olan, Hergün gazetesinin gözlerden ırak bir köşesinde gayri resmi olarak şöyle açıklanıyordu.* 

"Kendisini sürekli kontrol altında tutacak uçuşlara ses çıkarmayan Rusya'ya mukabil Türkiye U-2 uçuşlarına olumlu cevap vermiş değil... 
Oysa dünya barışından yana olduğumuzu belirtirken onun #ereğini ve 


| MHP YANLISI JANDARMA BAYÇAVUYU VE 


SAVAS 
G 
Ẹ 
. 
Lad 
8 Hariran 1979 günü 
bir gup MHP li, Sünni devrimci bir gence saldırdilar. Amaçları Alevi-Sünni çatışması yarat- 
. maktı, Ancak istedikleri İ çatışmayı yaratamadılar. 
9 
| Saldırıya uğradıkları 
© halde karakola götürülen “dört devrimci, başçavuş 
> Mehmet Demir ve jandarbü tarafından dövüldü. 
«ybiBir. devrimci genç, evin- 


yeniden jandarmalar tarafın- 


ddan ayakkabısını giyme- den apar topar karako!a götürüldü. Bunun üzerine oğlunun yalınayak karakola gittiğini duyan e- 


Jig 


y+ mekli işçi, ayakkabısını 


karakola götürdü. Oraya gittiğinde jandarma başçavuşunun dayağı ile karşılaştı. Bir yandan da 


“““ "Dinini imanını..." diye 


dis 


ağır hakaretlere uğradı. 


* Başçavuş işçiyi dövdük- 


: 


ten sonra, 12 ayaklı merdivenden aşağı itekledi. 
~ Üstelik bir gece de nezarette tutuldu. Ertesi gün başçavuş halka sarhoş olduğunu söylemeye çalış- 


UZAKLAŞTIRILMALIDIR 


tı. “Ayık olsaydım bunu yapmazdım” diyerek suçunu kabul ettiğini söyledi. 

Bu olayların üzerine, yıllardan beri aynı koşullar içinde yaşayan, amaçları ve menfaatleri aynı olan Alevi ve Sünni vatandaşların bir kısmı Be lediyede, Belediye Reisi nin başkanlığında bir toplantı yaptılar. 

Toplantıda böyle olayları tasvip etmediklerini, ayrımcılığa karşı olduklarını belirterek barış ve huzur istediklerini söylediler. 

Çetinkaya halkı tarafından olayları körükleyen Ziraat Bankası Müdürü Selahattin Alın olduğu söylenmektedir. Selahattin Ali'ın olaylardan 


birkaç gün önce de ken- 


disine sarhoşluk süsü vererek devrimcileri ve ilericileri hedef alarak çarşı ortasında bar bar bağırdığı halde karakol tarafından hiç bir müdahalede bulunulmaması da halkın tepkisiyle karşılandı. 


‘“MERZIFON AMASYA 


Köyümüzdeki astsubay 


(“komandoları koruyor 


İl 1 Temmuz 1979 günü köyümüzde kahvede 


saatlerde 


© televizyon izlemekte olan dört devrimci arka- 
“daşın üzerine köyümüzde bulunan 20 kadar ko- 


mando ortaokul öğretmenleri Osman Ümit ve 


* Mustafa Kayın eşliğinde arkadaşların üzerine 


taş ve sopalarla saldırdılar. Sonuçta iki arka- 


“daşımız kafasından yaralanmıştır. Bu durum . karakola gittiğinde oradaki Necati isimli assu- 


bay dayak yiyip kafasından yaralanan arkada- 


y sşşımıza “sen bunlara niye vurdun diye” sormuş-Patur. Sopa yiyen arkadaşımız ise “onların ne- 


”“ cesindev yara var?" deyip kafasını göstermiştir. 


Şündi soruyoruz: Umudumuz olan Ecevit 


“odkükümeti nerede ve neden bizim sorunlarımıza 


*“Wbakmamaktadır? Bu öğretmenlere ve assubaya “gerekli işlevleri neden yapmamaktadır 


Alıcık Nahiyesinden 
Bir Grup Devrimci 


Banka müdürünün jandar ma başçavuşu ile içli dışlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir 

Olayların çıktığı aksa mı banka müdürünün geç saatlere kadar karakolda başçavuşla karşı karşıya oturması halk tarafından bilinmektedir. Halkın bır kısmı Selahattin Alın © karakolda ne aradığını sormaktadır 

Diğer yandan saldır gan kişilerden bir kısmı karakola giderek jandar malara “bu komünisile re gece dayak alasını/ diyerek emir verecek ka dar cesaret -almışlardır Bunların bu cesareti kim lerden aldığı da bilinmek tedir. 

Olaylardan sonra Ale vi ve Sünni vatandaşlar dost ve arkadaş oldukla rını belirtmişlerdir 


l 
AP Hükümetinin 1W70'dehazırlattığı 


MHP 


YAYINLARI 
Genel Dağıtım: TUR-DA 


Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbut 


[RAAT BANKASI MUDURU, ÇETINKAYA'DAN 


Çetinkaya da bu olayların bir daha çıkmaması için Çetinkaya halkı uzalmalı başçavuş Mehmet Demir, banka müdü rü Selahattin Al'ın derhal Çetinkaya'dan alınmasını islyor, Aksi halde çıkavak bir olayın sorumlusu bunlardır 

Bunlar derhal Çetinkava dan uzaklaştırılmalidir 


Bir Okuyucu 


Selahattin Fırat 


barışı sağlayacak adımları atmamız lazım ceğil mi? U-2'lerin Türkiye üzerinden uçmasını 'Bağımsızlığımızı ihlal edici' bulmamıza anlam vermek zordur. 

"Girit adasından havalanarak ve yirmi bin metrenin çok üzerinde seyredecek U-2'lerin Türkiye" nin siyasi, sosyal ve diplomatik bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü üzerinde ne gibi baskı sağluyacağını kestirebilmek de müm kün değil," 

“Oysa U-2'lerin huva sahamızın çok üzerinde seyri ... Rusya'nın Türkiye üzerindeki birçok emelini de boğazına tikamış olacak. U-2'ler, ayrıca Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlü- günü de dünya barışı gibi garanti altına alacakhr” 

M Yükarda aktardığımız satırlar, Hergün'ün ve MHP'nin, bağımsızlığımıza ne kadar karşı olduklarını ve Türkiye'nin degil emperyalistlerin menfaatini savunduğunu göz- ler önüne sermektedir. 

Hergün'e göre, U-2'ler bağımsızlığımız! ihlal etmiyor. Pekala, U 2'ler kimin denetimindedir? Amerikan emperyalistleri- nin değil mi? Bu uçaklar, Türkiye üzerinde uçtuğu zaman, onları uçuşundan gözetlemesine, aldığı haberleri aktarmasına, değerlendirmesine ve kumanda etmesine kadar Amerikan emperyalistleri elinde tutacaktır. Türkiye'nin denetiminde olmayan U-2'ler nasıl olup da bağımsızlığımıza hizmet edecektir? Hergün, Amerikan emperyalistle- 


NUSAYBIN 


rinin menfaatini Türkiye" nin menfaati olarak gör mektedir. Hergün'e göre, U-2 na Amerika'nın elinde olmuş, ha Türkiye'nin ne farkeder. 

Onlara göre, Türkiye' 
deki Amerikan üsler, ve askerleri de bağimsızlıgımıza hizmet etmektedir. U-2 uçaklarının Türkiye'nin elinde olması için mücadele etmek boşunadır. 

Hergün'e göre, U-2' 
-ler "çok yükseklerde", “hava sahamızın çok üzerinde" o seyredecektir. 
Üstelik de Girit'ten havalanacaktır Bu koşullarda, U-2'lerin uçması- nın bağımsızlığımıza hiç bir zararı olmayacaktır. 

Hergün'e göre, nere deyse, U-2'lerin Türkiye üzerinde uçacağı alar kendi hava sahamız değil ğını izlersek, . Amerika "hava sahamızın çok ü zerinde" U-2'leri uçurmakla bize iyilik bile etmektedir. Çünkü, elimizi kolumuzu sallamadan, U- 
2'ler "Rusya'nın Türkiye üzerindeki bir çok emelini boğazına tıkayacak" tır. Hatta, U-2'ler ülkemizin "bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de garanti altına” alacaktır. 
Şu işe bakın, Türkiye" 
nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü Türkiye halkı değil de, Amerikan emperyalisteri sağlayacaktır. İşte, MHP' 
nin ve Hergün'ün bağımsızlık anlayışı budur. 

Türkiye İşçi Köylü 


MARDIN 


Partisi ve bağımsızlığına düşkün yurtseverlerimiz, bağımsızlığımızın garantisinin şu veya bu emperyalistin olamayacağını savunurken, Hergün ve 
MHP de ona karşı çıkıyo., Amerikan emperyalistlerini bağımsızlığımızın garantisi olarak görüyor. 

Bağımsızlığımızın savunulmasını Amerikan emperyalistlerine hediye eden MHP. Rusya'ya karşı da teslimiyetçidir. 
Rusya'dan U-2'lerin uçması için icazet alınmasını olumlu olarak karşıliyor ve hükümeti de, Rusya bile ses çıkarmadığı halde, U-2'lerin uçurulmasını sağlamadığı için eleştiriyor. Arkasından da, Rusya'nın ses çıkarmadığı, U-2'lerin bağımsızlığımızı savundugunu ileri sürüyor. Ona göre, Rusya bile kendi menfaatlerinden fedakarlık edip U-2'lerin uçurulmasına ses çıkarmayarak Türkiye'nin bağımsızlığından yana tavır alıyor. 

Hergün'e göre, U-2'lerin Türkiye üzerinde uçurulup uçurulmaması Türkiye'nin değil süper devletlerin meselesidir. İki süper devlete karşı Türkiye'nin (o bağımsızlığını savunmak diye bir mesele yoktur. O, Türkiye'nin kendi egemenliği ile ilgili konularda hiç bir süper devletin izni olma- dan kendi başına karar vermesine, bağımsızlığını savunmasına karşı 


Milli Eğitim Bakanına açık mektup 


Biz 800 öğrenci 


imtihan hakkımızı kaybettiki 


Bizler 1979 yılı Mardin Ticaret lisesine hariçten kayıt yaptık. Okul idaresi imtihan- 


ların 18 Haziranda yapılacağını 


söyledi, Bizler, bu sene kayıt yapan 800'e yakın öğ- 


renci ayın 18'inde okulda hazır bulunduk . Bize okul idaresi bizlere imtihanların iptal edildiğini ve giremeyeceğimizi söyledi. İptal gerekçesi de öğretmen yetersizmiş. Oysa geçen senenin derslerinden kalanların sayısı 50'ye yakındır. 

Peki neden öğretmen yetersizliği varmış? Bazı söylentilere göre ihbar varmış. Yok efendim devrimciler diploma alıyormuş da milliyetçiler alamıyormuş. Neyse söz konusu öğretmen yetersizliği ve iptaline gelelim. Dışardan imtihana giren 100 kişiye bir öğretmen soruları yöneltebilir. Geçen senenin derslerinden kalan öğrenciler iki veya üç günde deslerini verip gidecekler. Sonra okul boş kalır, Bu durumda bizler 800'e yakın kişi olarak hakkımızı kaybetmiş olduk. 

Sizlerden dileğimiz, önümüzdeki temmuz veya ağustos ayında imtihanların yapılması veyahut bu mağduriyetimizin eylül ayında gözönünde bulundurulmasıdır. 


800 öğrenci adına Kazım Çelik 


HERGÜN GAZETESİNİN YALAN HABERİNE BiZ KUP İŞÇİLERİNİN CEVABI 


i lemmuz 1979 tarihli Hergüngazetesindegözümüze ilisen bir vazıda şöyle deniyordu: 


zoleu 


Projesinin yaptığı altı 


mılıtanlarla doldurulan Köylüye Ulaşım köprüyü sel suları yıktı.” 


Biz KL P işçileri bu haberi okuyunca ister istemez 


vyülmeve 


başladık. Çünkü bu gazete, demok- 


rauk kuruluşlara çamur attığı yetmiyormuş gibi şimdı de biz vurtsever KUP işçilerini hedef alarak bizleri halkın gözünden düşürmeye çalışmaktadır. Önce bu 


haber how yol yapiyor 


yazan zavallıya şunu belirtmek istiyorum: Ulasım Projesi sadece yolu olmayan köylere köprü işleri bizim görevlerimiz dışında 


kaldığı vibi. muteahhitler ya da köprüler şefliğine ait elemanlardan kurulu bir ekip yapıyor. Yeni bir “MC” havalnle vanıp tutuşan Hergün gazetesi, bu yalan haberi maksatlı bir şekilde kamuoyuna sunmuştur. Aslımda bu valan haberin altında şu gerçekler yatıyor: Hukunu t: duşurme sevdasına kapılan MHP'nin yayın organı Hergun gazetesi, belki gözüaçık birkaç muhalefet nulietvekili bu haberi okur da Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali Topuz hakkında bir gensoru açar dusuncesiyle hareket etmektedir. Burada hocanın vole yoğurt çaldığı gibi "ya tutarsa" düşüncesi 


hakimdir 


İkinci suçlumaya gelince, Köylüye Ulaşım Projesin- 


de çalışan işçiler MC döneminde olduğu "hangi parti- 


densin” ya da 


“MHP'den milliyetçi olduğuna dair 


kağıt getir” mantığıyla işe alınmamıştır, Bu projede çalışan işçiler arasında solcular olduğu gibi sağcısı 


ve tarafsız olanı da vardır. 


Fakat KUP işçilerine karşı yapılan bir takım saldırılar bu arkadaşlar arasında sola karşı bir sempati top- 


lamıştır. 


Örneğin Bursa'da KUP işçilerinin yattığı misafirhanenin gece yarısı faşistler tarafından kurşunlanma- sı, birkaç yerde KUP şantiyesine yapılan faşist sal- 


dırılar gibi. . 


Hergün gazetesi yazarları şunu iyi bilsinler ki, KUP 


işçilerinin yüreği 


halka hizmet aşkıyla doludur. 


Bu yüzdendir ki biz KUP işçileri, halkın sosyal yaşamının bir parçası olan yol yapımında itinalı bir şekilde çalışmakta ve daima en iyisini yapma yarışındayız. Bu yalan haberinizle biz KUP işçilerini yıpratacağinızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 

Bu yazınıza bizim güldüğümüz gibi Köylüye Ulaşım Projesinin faaliyet yürüttüğü bölgelerdeki halk da güle- 


cektir. 


Zonguldak KUP Ekibinden 


Proleter Devrimci Aydınlık SECMELER | 


1969.1970 


Sedat KAYA 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


çıkıyor. 

Hergün, U-2'lerle ilgili Amerikancı ve Rusya'ya teslimiyetçi karakterini gizlemek amacıyla, SALT 
2 anlaşmasını da olduğundan başka türlü gösteriyor. Bu anlaşmanın Rusya'nın dayattığı ve tamamen Rusya'nın lehine olduğunu ikar ediyor. Hatta Amerika'nın bir başarısı olarak görüyor ve "Rusya'nın, SALT 
2 anlaşmasının altına imza atmasını bir anlamda barış için atılmış olumlu bir adım" olduğunu ileri sürüyor. Bu çerçevede, U-2'lerin Türkiye üzerinden uçurulmasının, “dünya barışını"! garanti altına aldığını belirtiyor. 

SALT-2 anlaşması, 
MHP'nin iddia ettiği gibi, Amerika'nın bir başarısı değil, Rusya'nın bir başarısıdır. Amerikan emperyalistleri için Sovyet sosyal emperyalistlerine karşı teslimiyetçiliği ifade etmektedir, Böyle olduğu içindir ki, Ame- 
‘rikan burjuvazisinin tamamı bile bu anlaşmayı savunmuyor. Önemli bir kesimi Rusya'nın işine yaradığı için bu anlaşmaya karşı çıkıyorlar. 
SALT-2, dünya barışına hizmet etmiyor. Tam tersine yeni bir dünya savaşının kaynağı olan Yeni Çarların Batının elini kolunu bağlamasına ve dünya halklarını aldatmasına hizmet ediyor. 

U-2 uçax'arının Türkiye üzerinden uçurulma- sı da, bu anlaşmanın bir parçası olarak, Rusya'ya teslimiyetçiliğin bir sonucu olarak gündeme gelmiş bulunuyor. SALT- 
Z'nin yürürlüğe girebilme- si izin Amerikan Senatosunda onaylanması gerekiyor. Senato, Rusya' 
nin etkili bir şekilde denetimi mümkün olmadığı sürece anlaşmayı onaylamayacaktır. Bu nedenle, Carter, Türkiye üzerinden uçurulacak U-2'lerle Rusya'yı denetleyerek anlaşmayı Senatodan geçirmek istiyor. 

Ecevit hükümeti ise, bağımsızlığımızı savunmayı bir kenara atarak eğer Rusya'nın onayı olmazsa U-2'lerin Türkiye üzerinden uçmasına izin vermeyeceğini açıklamış bulunuyor. Görüldüğü gibi, U-2'lerin Türkiye üzerinden uçurulmasına izin verilmesi de Rusya'ya teslimiyetin bir parçası haline gelmiştir. 

Hergün'ün sebebini anlayamadığı veya anlamak istemediği, Rusya'nın U- 
2'lerin Türkiye üzerinde uçmasına ses çıkarmamasının nedeni SALT-2 anlaşmasının Amerikan Senatosunda onayını soğlamak içindir. Rusya, 
SALT-2 gibi tamamen kendi lehine olan bir anlaşmayı elden kaçırmaktansa şimdilik, U-2'lerin Türkiye üzerinden uçurulmasına ses çıkarmamayı tercih ediyor. 

H#ergün'ün dünya barışı açısından da, U-2'lerin Türkiye üzerinden uçurulmasını savunması da ne kadar teslimiyetçi olduğunu göstermektedir. 
Dünya barışını savunma- da, dünya halklarının iki süper devlete ve özellikle Rusya'ya karşı mücadelesi olduğu gerçeğini reddetmektedir. Amerikan şemsiyesi altında ve Rusya önünde diz çökerek barışın korunacağı hayaleri yaymaktadır. Onun bu tutumu da, Türkiye ve dünya halklarının en büyük düşmanlarının yanında yer aldığını göstermektedir. 

Hergün gazetesi ve 
MHP, bağımsızlık bayraklarını daima yüksekte tutan TİKP ve Aydınlık'a "Amerikancı" vs. 
diye iftira atarak, kendi Amerikancı ve Rusya'ya teslimiyetçi karakterini gizleyecebileceğini mi sanıyor? 

KAYNAK 
* Dr. Bugra BATUR, SALT- 


2, U-2 VE TURKİYE, HER- 
GÜN, 28 Haziran 1979 


lütfü oflaz 


Düştü ha düştü!.. 


"Skylab denilen aygıt, uzaylı komonistlerin dünyamıza yolladığı bir kışkırtıcı ajandır. . . 

Amaçları bizi kışkırtmaktır. . . 

Bizi kışkırtarak, gezegenlerarası bir uzay savaşına zemin hazırlamaktır. .. 

Uzaylı komonistlere ihtar ediyoruz. . Kışkırtıcı ajanlarını derhal geri çeksinler. . . 

Bozkurtlarımızı titretip, kendilerine döndürmesinler! 

Yoksa yapacağımızı biz biliriz. .." 


Bizimkisi muziplik. . 

Skylab adlı uzay laboratuarı düşerken hem güldürelim, hem düşündürelim dedik. . . 

Öyle olunca da yukarıdaki fantaziyi işledik... 

İsteyen okusun, gülsün. . . 

İsteyen okusun, düşünsün. . . 

Karar sizin. 

* * * 

İnişe geçti ha geçti. .. 

Atmosfere girdi ha girdi. . . 

Yandı ha yandı... 

Parçalandı ha parçalandı... 

Düştü ha düştü derken Skylab düşüverdi. . . 

Beşyüz parçaya ayrıldı, beşyüz yana dajtıldı... 

Onun düşüşüyle birlikte, dünyayı haklı bir heyecan sardı... 

Espriler, şakalar, karikatürler, fıkralar birbirini kovaladı... 

Onunla yatıldı, onunla kalkıldı. . . 

Bu arada da, Skylab olayı, bazı açıkgöz dünyalılar tarafından ticari yatırım konusu yapıldi; 

Bazıları kalktı, güya vücudu Skylab'ın ışınlarından koruyan bir krem hazırladı... 

Bir iki reklam yaptı. .. 

Haydiii. . Skylab kremlerine hücum başladı... 

Kremler kapış kapış kapışıldı.. . 

Açıkgöz müteşebbis de, bu yolla epey para | kazandı... 

Bir başkası kalktı, Skylab'e karşı koruyucu muskalar yazdı... 

Haydili. . Bu sefer de muskaya hücum başladı... 

Muskalar kapış kapış kapışıldı. . . 3 

Açıkgöz büyücü de bayağı parsa topladı. . . 

Sonra efendim bir başkası Skylab şapkası, bir diğeri Skylab gömleği imalatına kalkıştı. . . 

Haydiii. .. 

Gömlekçi ve şapkacı dükkanları önünde kuyruklar uzadıkça uzadı... 

Derken iş Skylab plaklarına kadar vardırıldi-s 

Skylab plakları liste başlarına tırmandı. . Satış rekorları kırdı... 

Durum daha bitmedi... .. 

Öyle açıkgözler türedi ki, Skylab üzerine spor toto oynatır gibi, müşterek bahisler oynat- 
| Ee 7 

"Haydi o hanımefendiler, beyefendiler. 
Skylab'ın en büyük parçasını nereye düşeceğini bilin parayı kazanın..." 

Kumarbazlar bu yolla milyonları kazandı... 

Eh, yaşlı dünyamız da; önce savaşın, kanın, kargaşanın ortasında birazcık da Skylab'le oyalandı... 

İnsanoğlu Skylab «ürbünleriy'e gökleri tara- de 

Kah meraklandı, kâh heyecanlandı... 

Birara "acaba benim kafama düşer mi?" 
diye endişeye bile kapıldı. . . 

Demirel, Skylab'ın Ecevit'in kafasına düşmesini arzuladı. . . 

Erbakan, uzay laboratuarınm hem Ecevit'in, hem Demirel'in kafasına düşmesini arzuladı. . . 

Çünkü Skylab'ın parçalarını getirene, Amerikan hükümeti cazip ödemeler yapılacağını açıkladı. . . 

Dedik ya, önce temaşayla, Skylab adlı uzay laboratuarı, göklerden dünyamıza iniverdi. . . 
Bazı açıkgözleri de zengin ediverdi. . . 

Ne demişler; "nerde hareket, orada bereket..." 

Ah, Skylab, ah 

Sen neymişsin meğer? 


- BULMACA 


SOLDAN SAGA: 1)Geri ülkelerde emperyalizmle çelişkisi olan ulusal sermaye sınıfı. 2)Cömert-Akıcı sıvı, 3)Tersi bir renk - Bir erkek adı - Kaba bir ünlem. 4)Güç , kudret - Uğur, saadet. 5)Tersi duyuru -Bir şeyi para karşılığı birine verme. 6) y parara [a Denizcilikle ilgili hava o- 5 p laylarını konu alan mete- delzletrlelelaj alli e) oroloji dalı. 7)İçten, candan - Tahıl tanelerinin kabuk kırıntıları. 8)Yenilgiyi kabul etme - Aferin. 
YUKARDAN AŞAĞI: I)Uzun ve yumuşak tüylü bir. 
koyun cinsi. 2)BM'ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütünün kısa a. - Tersi general. 3)Çok küçük parçalar halinde yırtılmış veya parçalanmış anlamında bir deyim. 4)Kimyada Lantan'ın simgesi - Tersi vücudumuzdaki duyu ve hareket olaylarıylı ilgili liflerin genel adı. 5)Tersi bir hayvan - Fizikte bir kanun, 6)Üşüdüğümüzde çıkardığımız bir ses -Tersi Çanakkale' nin bir ilçesi. 7)Tersi burnumuzla algıladığımız duyu. 
8)Zambiya'nın başkenti. 9)Jamaika'nın uluslararası trafik işareti - Tersi ölüm, ölme. 10)Apocu canilerin kendilerine koydukları ad - Matbaacılıkta bir baskı tekniği. 11)Endişe verici, çok tehlikeli. 12)İki şey arasındaki açıklık - Giysi asmaya yarar. 


Muzorewa,. 
ya uygulőn 


'ABÖ Zirvesi hazırlık toplantısında 


Muzorewa, ambargonun kaldırılmasının gerekli olduğunu iddia etti 


WASHİNGTON 

Salı akşamı ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile görüşen Rodezya Başbakanı Bishop Abel Muzorewa görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Ben yapılması gerekenlerin hepsini yaptım, daha ileriye gitmeye niyetim yok", dedi. 

Muzorewa açıklamasında, ticari yaptırımların sürdürülmesinin doğru olmadığını iddia etti ve ambargonun kaldırılmasını istediklerini söyledi. 

Muzorewa'nın Başkan 
Carter ile de bir görüşme yapacağı ileri sürülüyor Bilindiği gibi Carter, Rodezya'ya uygulanan ticari yaptırımların sürmesin- den yana. 


—--—A——- 


ABö, Batının, 
Rodezya'ya uygulanan yaptırımlara uymadığını belirtti 


MONROVİA 

Afrika Birliği Örgütünün (ABÖ) Genel Sekreteri Edem Kodjo, ABD, İngiltere, Fransa ve daponya'nın Rodezya'ya karşı uygulanan yaptırımları sürekli olarak çiğ nediklerini belirtti. 

Gelecek hafta yapılacak ABÖ zirve toplantısı hazırlık çalışmaları için yürütülen konferansta bir konuşma yapan Kodjo, yaptırımların ırkçı rejimi zor durumda bıraktığını belirterek, bunun ulusal kurtuluş mücadelesi veren gerillalara yardımcı olduğunu kaydetti. Ancak Kodjo, Ba tılı ülkelerin bu yaptırımları çiğnediğini ve ırkçıların bunalımını hafiflet tiğini kaydetti. 

Diğer konuşmacılar ise yeni Rodezya yönetiminin hiç bir sorunu çözemeyeceğini, bu ülkeye uygulanan vaptırımların kaldırılmasının ırkçı rejimi tanımak anlamına ge'- diğini belirttiler. 

Nijerya (o heyeti sözcüsü, Amerika ve İngiltere'nin Rodezya yönetimini tanımaları halinde bu ülkelere karşı petrol silahını kullanmaktan kaçınmayacaklarını belirtti. 


; G 


Angola, Güney 
Afrika uçaklarının topraklarına saldırdığını açıkladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Angola hükümeti, Güney Afrika uçaklarının Namibya sınırına yakın Angola toprakları içinde kalan bir mülteci okulunu bombalayarak 11 öğrenci ve öğretmenin ölümüne sebep olduğunu açıkladı 


Öte yandan Guney Afrika Savunma Hakanlığı' nın bir sözcusu Angola" nin bu açıklamasını ya lanladı ve hava saldırısı nın, sadece "Angola top 


rakları içindeki Güney batı Afrika Örgütü'nün üslerini hedef aldığını" 


belirtti. 


'D ve İngiltere gezisinde Rodezya n yaptırımları kaldırma çabasında 


fazlasını 


Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Hukukçular Komisyonu Rodezya'nın yeni Anayasasının ne ırklar arasında eşitlik getirdiğini ne de siyah halkın haklarını garanti ettiğini açıkladı. 

Perşembe günü Cenevre'de basına dağıtılan araştırma sonuçları, Rodezya'da ırkçı beyaz azınlığın en azından beş sene daha üstünlüklerini sürdürmeye devam edeceğini “ayrıca aşiretleri bölme yöntemini muhafaza edeceğini göstermektedir. Seçimlerden önce kasıtlı olarak tespit edilen aday olma şartlarına yalnız beyazların sahip olduklarını belirten” Hukukçular Komisyonu, böylece yönetimde tek söz sahibi olan çeşitli komisyonlara ancak beyazların seçildiklerini, böylece orduyu, polis örgütünü ve adalet mekanizmasını ve kamu kuruluşlarını tümden kontrollerinde tuttuklarını vurguluyor. Komisyon raporunda yeni anayasanın çoğunlukta olan siyah halk yararına yapılacak bir toprak reformunu da imkansız hale getirdiği açıklanıyor. Komisyon raporuna göre, ırkçı beyaz azınlık toprakların yarısından elinde tutmaya devam edecek, 


ULUSLARARASI 
HUKUKÇULAR 
KOMİSYONU: 


"Rodezya'nın yeni Anayasası ırkçıdır” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


El Fetih 


Merkez Komitesi üyesi 


Abu İyad: 
"Mlisır-İsrail 


ORTADOĞUDA 


iskenderiye”deki 4. dönem toplantısında 


Enver Sedat 


KAHIRE VE BEYRUT NOTLARI 


. RAGIP DURAN 


Menahem Begin 


Sedat ve Begin, çıkmazdan kurtulamıyor | 


e. ABD, FKÖ ile "gizli temas” ta bulunmadığını açıkladı 


İşgal altındaki 
Şeria ve Gazze bölgelerinde özerklik meselesini ele almak üzere 4. kez bir araya gelen Mısır ve İscsil heyetlerinin, görüş ayrılıklarını gideremediği bildirildi. 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin' 
in anlaşmazlıklara çözüm bulamamalarına rağmen, "Olumlu bir görüşme" yaptıkları öne sürüldü, 


ARAFAT, 
FKö YÜRÜTME 
KOMİTESİNE 
BİLGİ VERDİ 


Bulgaristan, Avustur- ya ve Libya'ya yaptığı 


b 


El Fetih Merkez 
Komitesi üyesi 
Abu İyad 
(Salah Kalaf) 
Arafat ile 
Abu Salih'in arasında görülüyor. 
En sağda da 
El Fetih'in Başkan Yardımcısı 
Abu Cihad 


nl ği ve 


FILISTIN- 11 


anlaşmasından sonra Orta Doğuda durum 30 yıl geriledi!...” 


©”Biz her an Mısır'ın Libya'ya saldırmasını bekliyoruz” 


El Fetih Merkez Komitesi üyesi Abu İyad, 1 5 saatlik görüşmemizin 1 saati - | 


ni “Enver Sedat rejimine" saldırı ile geçirdi. Geriye kalan yarım saatlik süre içinde de Türkiye halkının neler yapması gerektiği konusunda konuştu. Açık- 


} lamalarínın bu bölümünde Abu İyad, "Türkiye'deki ilerici güçlerle ve demok- 
| ratik güçlerle” işbirliği içinde olduğunu söyledikten sonra, "Bizim Türkiye" 


deki azınlık milliyetlerle de iyi ilişkilerimiz vardır" dedi. 


Lübnan'da Filistin direniş hareketini elinde silah, siyonist bombardıman alunda gördükten sonra FKÖ yetkililerinin görüşlerini canlı olarak almak gerekiyordu. Kamplardaki mucadele ortamını Beyrut'taki arkadaşlara anlatınca, hemen sözümü kestiler 


İyi ama Beyrut'ta bürolarda durum pek öyle kamplardakj gibi değil! 


Bu konuda var olan kuşkuları dağıtmak için daha önce açıklamalarını okuduğum Abu Cihad ile veya bir anlamda "FKÖ'nün Dışişleri Bakanı " olan Faruk Kaddumi (Abu Lutf) ile bir röportaj yapmak istediğimi Enformasyon bürosuna belirttim 

Ne var kı, uzun hir beklemeden sonra, bir sabah 


Abu İyad sizi bekliyor, dediler. Sevindim. amsa biraz da şaşırdım. 


Abu İyad bizi Beyrut'un Filistin mahallesindeki buyuk bürosunda karşıladı. Bambu kamışından ya pılmış koltuklarda telefonlara cevap veren Abu İyad'ın yanında mu hafızı ve Fransızcayı Ruşçu sözlüklerden öğrenmiş yaşlı tercüman dos tumuz bulunuyor. 

Bizi Abu İyad'ın bürosuna kadar götüren Enformasyon bürosundan ar kadaş, Aydınlık'ın nasıl bir gazete olduğunu anlatıyor. 


Sonra da ilk sorumu yöneltiyorum 


Orta Doğudaki son durumu, 


yani Mısır-İsrail anlaşmasından sonra ortaya çıkan durumu nasıl tahlil ediyorsunuz? 


"MISIR TEHLİKESİ” 


Abu İyad, söz konusu anlaşmanın taraflarından birinin de ABD 


ABU IYAD KIMDIR? 


Esas adı Salah Kalaf olan Abu İyad, bugün İsrail'in işgal altında bulundurduğu Yafa kentinde 
1924 yılında doğdu. 

Sovyetler Birliği ve revizyonist basın Abu İyad'ı genel olarak El Fetih'in 2 numaralı adamı olarak tanıtıyor. Ancak El Fetih'in son yapılan kongresinde, Yaser Arafat" ın EEPE ANTR ve örgütün başkan yardımcılığına Abu Cihad seçildi. 

9 kişilik Merkez Komitesinin 
üyesi olan Abu İyad, 4 ay önce Berlin'de yapılan bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda Orta Doğuda "Devrimci Kürt gruplarının” biraraya gelerek Türkiye, İran, Irak ve Suriye yönetimlerine karşı,mücadeleyi birleştirme _ kararı afınmıştı. özkonusu toplantıya Kürdistan Demokrat . Partisinin İranlı . lideri İzzettin Hüseyini, ve Sovyet yanlısı Irak Komünist Partisinin temsilcisi Sami ve Talabani'nin "Kürt Yurtseverler Birli- 
&i'nin önemli bir temsilcisi de katildi. 


olduğunu hatırlatarak başlıyor açıklamasına. Sonra da bu anıaşma sayesinde ABD'nin Orta Doğu'da çok büyük ilerlemeler kaydettiğini ileri sürüyor. "Bu anlaşma yüzünden Orta Doğudaki durum en az 30 yıl gerilemiştir"' diyen Abu İyad, "özerklik" görüşmelerinin Filistin halkına hiç bir yarar sağlamayacağını belirterek şunları söylüyor: "Bölgenin kapılarını ABD'ye açmak, Mısır'ı emperyalizmin jandarması yapmak demektir" 


Abu İyad konuşmasının bundan sonraki bölümünde de Orta Doğuda "Mısır tehlikesi" üzerinde durdu: 


Biz her an Mısır'ın Libya'ya saldırmasını bekliyoruz. Mısır her an Oman halkına karsı da bir saldırı düzenleyebilir. sudan ve oma- li'de Mısır ordusu vardır. Mısır Savunma Bakanı Orta Doğu'nun 10 ülkesinde Mısır'ın asker bulundurdu- 


ABU İYAD: 
"Biz her an Mısır'ın Libya'ya saldırmasını bekliyoruz." 

(Foto: AYDINLIK) 


Abu İyad Filistin Direniş Hareketi içinde "Sovyetler Birliği ile en iyi ilişkiler kurabilen adam” olarak tanınıyor. 


ğunu açıkladı. Bütün bu gerginlik, birbirinin ardında olaylar halinde veya birdenbire patlayacaktır. Bu sadece Orta Doğu'da olmayacaktır. 
Afrika'yı da etkileyecektir. 


, Abu İyad'a ikinci soru olarak İsrail'in durumunu nasıl gördüklerini soruyorum: 


— İsrail, Mısır ile anlaşma imzaladıktan sonra, dünya çapında daha fazla tecrit olmadı mı? İsrail Savunma Bakanı Şaron geçenlerde özerklik görüşmelerine ABD'nn tam taraf - olarak katılmamasını istedi. Sonra biliyorsunuz, ABD dahil bütün dünya İsrail'in Güney Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara karşı çıkıyor. 
Bütün bunları nasıl tahlil ediyorsunuz? 


Tercüman mi sorumuzu süzgeçten geçirdi yoksa Abu İyad mı hala "Mısır tehlikesi" üzerinde durmak istiyor, anlamadık, ama bu soruya aldığımız cevap şu oldu: 


— Anlaşmadan sonra Mısır tecrit oldu. Anlaşmadan önce ABD' nin bölgedeki gerici ve saldırgan rolü açıktı. Ama anlaşma imzalandıktan sonra bu rolü İsrail şiddetli bir şekilde üstlendi. 


Abu Iyad, Orta Doğu sorunun- da, temel meselenin "Mısır'ın ihaneti” olduğu konusunda israr ediyor. Bunun üzerine, Arap dünyasındaki her parçalanmanın her çatlağın emperyalizme ve siyonizme yarayıp, yaramadığını soruyorum ve Arap birliğinin yeniden sağlanması konusundaki görüşlerini öğrenmek istiyorum. 


Yarın: 
Abu lyad 
SALT-2 ve Türkiye-FKO ilişkileri konusundaki görüşlerini açıklıyor 


e Arafat, son gezisine ilişkin FKö'ye bilgi verdi 


İSKENDERİYE 
Batı © 


bir geziden sonra Surive başkenti Şam'a giden 
FKö lideri Yaser Arafat, örgütün Yürütme Komitesine otemaslarıyla ilgili olarak bilgi verdi. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam ile de görüşen Arafat, gezinin olumlu olduğunu ancak FKÖ'nün BM':.n 
242 sayılı kararını kabul 
etmek niyetinde olmadığını açıkladı. Bilindiği gibi İsrail'in güvenliğinin sağlanmasını talep eden ve Filistin meselesini salt bir mülteci sorunu olarak değerlendiren 242 sayılı karar, ABD ve birçok 


caktır." 


Batılı ülke tarafından ka- hükümeti bul edilmişti. i 
ABD'NİN askeri 
YALANLAMASI 


ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, ABD ile FKÖ arasında halen "Gizli temaslar" bi yapıldığı 'yolundaki ha- çe berleri yalanladı. 


CE S iran'da petrol hattı 2. kez havaya 


uçuruldu 


TAHRAN 
Tahran Radyosu, Abadan petrol rafinerisine petrol akıtan boru hattını "Kara Çarşamba" adlı bir Arap örgütünün havaya uçurduğunu duyururken, dün de, kimliği bilinmeyen kişiler, ikinci kez petrol boru hattını havaya uçurdular. 
Bu arada THA'nın bildirdiğine göre, Ahvaz-Hürremşehir demiryolu” da tahrip edildi. Ancak .demiryolu, seferlerin aksamaması için derhal onarildi. 
HOMEYNİ'NİN 
AÇIKLAMASI 
Dini lider Ayetullah Homeyni'nin af ilan etmesinden sonra, ülkede ilk kez bir askeri geçit resmi düzenlendi. 
Kum'da yapılan törende konuşan Homeyni, güçlü bir ordu olma- dan bir ülkenin bağımsızlığını o sürdüremeyeceğini söyledi. Homeyni, ordunun ulusun güvenliğini ve ülkenin bağımsızlığını koruması gerektiğini belirterek, askerlerin diğer yurttaşlar gibi görülmesi gerektiğini söyledi. 


yor". 


lar" 


IRAK, İRAN'I 
BOMBALADI 

9 Temmuz günü, Irák 
hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları İran'ın üç sınır köyünü bombaladı. 
Can ve mal kaybı konusunda resmi kaynaklar bir açıklama yapmadılar. Ayrıca bombalama- nın nedeni de açıklanmadı, 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haziran ayı içinde Irak uçakları Moskova yanlısı Talabani kuvvetlerini takip ederken, İran topraklarını bombalamıştı. Olaydan sonra, İran-Irak ilişkileri gerginleşmiş, birçok İran kentinde Irak'ı protesto eden gösteriler yapılmış- 


Radyo, 


arı kovanına batıyo 


İsviçre'nin Cenevre kentinde yayınlanan; tanınmış gazetelerinden "Journal de Genöve" “Afganistan'daki son olaylar üzerine bir yoru yayınladı. Yorum "ABD'nin Vietnam'da ba tığı gibi Sovvetler. Alganıstan'da arı kovanınaba' tiyor." başlığını taşıyor. a le ž 

İktidara Sovyetler'in yardımıyla gelmesinin üzerinden henüz daha bir` sene geçmemiş ol: | masına rağmen, Taraki rejiminin büyük çaplı | bir direnmeyle karşılaştığı belirtiliyor. Yorum? | da şu satırlara yer veriliyor" Bu olay karşisın”. | da komşu Sovyetler'in büyük çaplı desteği et- | kisiz kalıyor... Kremlin. Taraki rejimini de teklemeye devam ettiği müddetçe koruyucu güç olarak prestiji sarsılacak, uzlaşma ve gel çekilme imkanından o derece uzaklaşmış ola Yorumda Sovyetler'in müdahalesinin, ABD'nin Vietnam'a yapmış olduğu müdahale ile olan benzerliğine dikka çekiliyor. Ve şöyle deniliyor: "Bir çok yönle riyle durum ABD'nin Vietnam'a yapmış olduk? 
ları müdahaleyi hatırlatıyor. Bir süper devlet giderek gerilla, karşısında direnmekte zorluk çeken, halkın desteğinden yoksun kalan bir. 


müdahalelerini artırmaktan başka bir | yol bulamadılar,” 

Sovyetler'in, Afganistanla, ABD'nin bir zamanlar Vietnam'la yaptığı gibi ikili anlaşmalar imzaladığı belirtiliyor. Aynı senaryonun bir keğ | daha oynandığı vurgulanıyor. "Böylece Moskof va,Kabil rejimine yaptığı askeri desteğe hukukğ - gerekçe bulmuştur... 
ABD'nin bir zamanlar Vietnam'da düştüğü çıkmazın başlangıcında bulunuyor. Direnmenin giderek bir kurtuluş savaşı niteliği alması karşısında, Sovyetler Afganistan'da tamamen olayların gerisinde kalma tehlikesi ile yüz yüze geli- 


MUSTAFA GENÇER LOZAN'D. 
5 BİLDİRİY 


Afganistan" gi 


destekliyor. Amerikalılar böylesin E 


bir durumda, sonunda yıkılıp gidene kad; 


Fakat Sovyetle: 


Sovyetler'in Afganistan'da 5 bin sivil, 2500 
askeri danışmanı olduğunu, hatta kuzeyde bizzat Sovyet birliklerinin mevzilendiği belirtiliyor. Son günlerde danışmanların gerillalar tarafından öldürülmesi üzerine "Bu danışmanlar halkın arasına ancak gruplar halinde girebiliyordeniliyor. 
Taraki ordusundan kaçanlar ve komşu ülkeler tarafından desteklendiği belirtiliyor. "Gerilla lar İran, Pakistan gibi komşu ülkelerdeki tslamcı Partilerin desteğine sahipler. Ordudaki (Taraki ordusu) asker kaçaklarının sayısı arte yor, 110 bin kişi". V a 

Yorum şu satırlarla. son buluyor. "İlginç olan, Sovyetler'in açık ve kaba müdahalesinin uluslararası kamuoyu: tarafından ancak çekingen. protestolarla karşılanmasıdır. Fakat eğer savaş devam eder ve daha büyük çaplı bir müdahale haline gelirse bu durum değişebilir. 
Bu durum ayrıca Orta Doğudaki ülkelerin 


Sovyetler'e..kaxşusighn ; temkin 


Müslüman gerillaların bizzat 


li tavır alma- 
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Somoza'nın 


kuvvetleri silah bulamıyor 


© Somoza'nın subayları kaçma hazırlığı içinde 


DIŞ HABERLER SERVİS 


Managua'da Somoza'nın ülkeyi terketmek üzer olduğu söylentileri dolaşırken, bir âskeri yetkili Sa mozâ'nın askeri- bakımdan... düruğdunun “ru atsu. 
olduğunu, gerillalarin “Mili Muhafızları” böldüğün ve yüksek rütbeli subayların kaçma planları içind olduklarını belirtti. 

Nikaragua'nın başkenti Managua'nın hâlâ iğ Muhafızların” elinde bulunmasının şans eseri''didu ğunu belirten yetkili, gerillaların kuzey ve'füne; güçlerini birleştirdiği anda başkenti ele geçirebile ceklerini ifade etti. Gerillaların elinde olan iki düzi ne kentin Somoza'nın muhafızları tarafından get alınmasının ise hayal olduğunu belirtti. 

Öte yandan Libya Radyosunun bildirdiğine gö re Sandinista gerillaları tarafından kurulan “ Geçic Hükümeti temsil eden bir heyet, Libya'ya gelerel Libyalı liderlerle görüşmelere başladı. 
görüşmelerde, Nikaragua'daki son geliş meler ile Sandinista gerillaları tarafından gerçekleş tirilen zaferlerin ele alındığını bildirdi. gi! 

Libya, yeni Sandinista geçici hükümetini diplo matik olarak tanıyan ilk Arap ülkesidir. Libya'da! 
sonra Irak ve Güney Yemen de Sandinista Geçic 


tı Hükümetini tanımıştı. 


32, Cİ, igb 


YILDIRIM DAĞYELİ 

PARİS'TEN BİLDİRİYOR 

Afrika'nın kuzeybatı kıyılarında 

bulunan Madeira Adasmda "Stratejik adalar ve boğazlar" konulu uluslararası bir konferans düzenleniyor. 


Geçen yıl yapılan "Rus sosyalemperyalizmine karşı Lizbon Konferansı''nın bir devamı niteliğinde olmak üzere Portekiz'in Madeira Adası hükümeti, uluslararası bir konferans düzenliyor. Konferansın 1-4 Kasım tarihleri arasında yapılacağı ve 
5 Kasımda da katılanlar için adada 
bir gezi düzenleneceği bildiriliyor. 

Madeira Adası, Atlantik sunda Sovyetler Birliği'nin Afrika' ya iniş yolu üzerinde bulunuyor ve gelirini turizmden sağlıyor. — 

Caetano rejimi devrildiğinden beri Madeira Adasında Sosyal Demokrat Parti iktidarda bulunuyor. Konferansıy, Madeira Adası Başbakan. Dr. Alberto Joao Jardim, devrim sonrası Dışişleri Bakanla- 


“Stratejik Adalar ve Boğazlar” konulu uluslararası konferans düzenleniyor 


kyanu» ` 


rından Dr. Vitor Sa Machado,Milletvekili ve Dışişleri Bakanlığı #ski Genel Sekreteri Dr. Joao Lima, devrimi yapan subaylardan ve devrim sonrasi Çalışma Bakanı Yüzbaşı Tomas Rosa ve-Portekiz Komünist Partisi o(Marksist-Leninist) yöneticilerinden Alvaro oVasconselos'un bulunduğu örgütlenme komitesi yapiyor. Konferansta başlıca 3 konu ele alınacak. Bunlar, dünyadaki stratejik durum ve adalarla boğazlar, Atlas Okyanusu ve Akdeniz'deki stratejik ada ve boğazlar, adaların özerkliği ve istikrarıdır. 

Çok sayıda. politikacı, yazar ve uzmanın ai labia konferansa, Türkiye ve rıs'tan d zi litikacı ve uzman la ağla ğı bildiriliyor. Konferansa “katılmak - isteyenlerin Lizbon'da ““Strâtejik Adalar" Rua Presidente Arriaga40/4 adresine başvurabilecekleri açıklandı. 

A ka Kıbrıs Sosyalist Partisi Gn ) Başkanı Lisarides de katılacak. 
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çok sayıda polis ve askeri göndertiyor. İşçiler fabrika kapısına barikat kuruyor. 


1 Grevi kırmaya Çalışan Murat Bayrak, mahkemeden karar alarak mal çıkarmak için 


Kimi de yerlere oturup "Buradan ancak cesetimizi çiğneyerek geçersiniz" divor. 


Sancak Tül grevi 
512. gününde yine 
- kırılmaya çalışıldı 


. MD İşçiler kapıya barikat kurunca, fabrikayı kuşatan polisler 


sr içeri duvarı aşarak girdiler 


İSMAİL BÜYÜKBAŞ 
Gazetenin bürosunda otururken telefon çaldı. 
“Aydınlık gazetesi mi? 
Sancaktul'den arıyorum, polis, jandarma fabrikayı sardı. Galiba Mustafa Bayrak mal çıkaracakmış. Bir kişi gelsin" Nereden nereye. Sancaktül ile Mustafa Bayrak'ın mal çıkarmasr arasında ne ilgi var diye düşune düşune grev veriye. 
geldim, 

Bildirildiği gibi fabrikayı jandarma, polis kordon altına almıştı. İşçiler ne zamandır grevin kırılmaya çalışıldığını bi-Jlivorlardı. "Grevi kırdırmamak"'Hepsinin tek dü: 

| şüncesi buydu. 

| Kapının önünde çö- 
_ melmişlerdi. Kapıyı tut- 
_ muşlardı. Açtırmıyorlar- 
„dı. İşçilerin bütün direnmelerine rağmen barikatı yardılar. ğrenebildiği miz kadarı ile 

br F , mahkeme; 1- 
“çeride Mustafa Bayrak'a ait olduğu ileri sürülen 
40 ton salça ile 7 kamyo- 
(pan dışarıya çıkarılması- 


na karar vermiş. Polis ve jandarma malların taşın- 


ması sırasında engelleme olmasın diye gelmiş, Zaten gelir gelmez cok sayıda işçiyi fabrikadan uzaklaştırmış. Direnenler fabrikadan uzaklaştırılamayanlarmış, İşçiler grev kırıcıların mallarının dısarı- 


ADANA (ÖZEL) 

Adana Sümerbank, 
Paktaş ve Akdeniz Fabrikalarının bağlı olduğu TEKŞİF Yavuzlar Şube Başkanı Bekir Karaabdurrahmanoğlu TEKSİF 
Genel Merkezince görevden alındı. 
iwBekir Karaabdurrahmanoğlu'nun MHP'lilerle işbirliği yapması ve sendika yönetiminde MHP'lilerin bulunması işçilerin TEKSİF'e tepki duymalarına neden oluyordu. 

Özellikle Sümer — bank'ta 'Tekstil'i: ' sokmaya Çalışan sahte solcular işçilerin Şube Başkanına duyduğu 


EKi'de kömür üretimi 


candan daha önemli 


İş kazaları durmak bilmiyor 


EKi'de 1 


“dişçi 


ZONGULDAK (ÖZEL) 

Peş peşe ölümlerin olduğu Ereğli Kömür İşletmesinde son 1 ay içinde 
8 işçi iş kazası sonucu öldü. İşçiler, İşletme Müdürlüğünün o çalışanların can güvenliğine gereken önemi vermediğini söylüyorlar. 

Bir ay içinde meydana gelen 3 iş kazasında Üzülmez Bölgesi işçilerinden Şevki Akbe ve Erol ierzi, âyri ayrı zamanlarda kafalarına taş sıçraması sonucu öldüler. Şevki Akbe'nin ölümüne "'tum- ba" denilen kömür devirme arabasından, Erol “Terzi'nin ölümüne ise çalıştığı yere yakın bir yerde yapılan dinamitleme- den gelen taşlar yol açtı. 
Karadon Bölgesi 1. Karti- ye "'tabancı ustası" Mehmet Kaya İse kas Dogulmasından öldü. 


ay içinde öldü 


Bilindiği gibi EKİ'de yetkili ZMİS Sendikasının işyerinde uyuşmazlığa gittiği sözleşme maddeleri arasında, can güvenliği sağlanması talebi de bulunuyor. 


Erol Terzi, EKİ'de iş cinayetlerinin en son kurbanı. Bir hafta komadan 


sonra § Temmuz günü öl- 


dü. 


İETT Tranşe ve nakliyatta sendika değiştirmeleri için işçilere baskı yapılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İETT Tranşe Nakliyat 
, Müdürlüğünde çalışan 
200 geçici işçinin kadro- 
ya alinması sırasında, sahte solcuların "Bunlar faşisttir, işe alınmasınlar" diyerek 100 kişilik bir liste hazırladıkları ve buna karşı çıkan Ali Doğan adlı puantörü ise ölümle tehdit ettikleri öğrenildi. 
Söz konusu listeyi hazırlayanlar arasında CHP Eminönü”Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet adlı ; şahsın ve bazı SGB'lilerin bulunduğu bildiriliyor. 


Taşıtlar bairesi Başkanlığında Merkez Atel- ye Şefi Harun ve İsletme Müdur Muavini Veysel tarafından yönlendirildikleri belirtilen bu sahte solcu grubun, işçilere işyerinde yetki mücadelesi veren iki sendikadan DİSK'e bağlı Genel-İş'e geçmeleri için baskı yaptıkları söyleniyor. 

Sendikal rekabet nedeniyle işçilere baskı uygulanmasına karşı çıkan Ali Doğan adlı puantör i- 


se sürekli "Seni burada harcarız, yaşatmayız" diye tehdit ediliyor 


işçi sendika. 


İşçilerin kararlı bir şekilde karşı koyması sonu' cu kapıdan giremeyen görevliler duvardan, bacadan içeri girmeye Çalışıyorlar. Meydanı dolduran işçilerden "yuh" sesleri yükseliyor., 


ya taşımasını öfkeyle izlediler. Ben de onların grev kırıcılara karşı direnmelerini izledim. Gördüklerim 


onların mücadelelerini sürdürmekte kararlı oldukları konusundaki kanaatlerimi perçinledi. 

5 yorlar. 


İşçilerin bir kısmı fabrika 


TEKSİF Yavuzlar Şube Başkanı 


görevinden alındı 


© Beki: Karaabüvi ratınanogiu'nun MHP'lilerle ışnirtiği yapması işçiler arasında tepkilere yol açıyordu 


tepkiden yararlanıyor- ATAMA YERİNE 


lardı. SECİM 
Geçtiğimiz günlerde i 

Adana'va gelen TEK-! Öte yandan TEKSİF 

SİF Genel Başkanı Şev- yöneticileri, Yavuzlar 


Şube yönetiminin görevden alınmasından 


ket Yılmaz bu konuda, TEKSİF Şube Başkanlarıyla görüşmeler yapmıştı, Bekir Karaabdurrahmanoğlu'nun görevden alınmasının bu görüşmelerin sonucu olduğu belirtiliyor. 


merbank'ın bağlı olduğu bir şube ve Paktaş ile Akdeniz'in bağlı olduğu bir diğer yupe olmak üzere iki ayrı şu- 


Beş işçinin atılması üzerine istifa eden üç teknisyen: Ağaç dibinde Metin Bozan, ortada Mehmet Arslan ve Mehmet Işık 


Atışalan Köyü 
Muhtarı 5 işçiyi işten attı 


© 5 işçinin atılmasını protesto eden 
3 teknisyen de istifa ettiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
, Bakırköy Atışalan Köyü Muhtarlığında kadro fazlası olduğu ileri sürülerek 5 işçi işten atıldı. Muhtarın bir yandan işçi çıkarttığı bir yandan da yeni işçi aldığı bildiriliyor. 

İşten atılan Bahri Çakır, Kasım Kılıç, Turan Acar, Arif Mert ve Avukat Mürefah Yılmaz adlı kişiler, muhtarlık bütçesinin kişisel amaçlarla kullanıldığını iddia ettiler ve "namuslu ve dürüst çalıştığımız için işten atıldık” dediler. 

Köy muhtarlığında görevli teknisyen Mehmet Akarslan, Katip Metin Bozan ve Montör Mehmet Işık bir açıklama yaparak bu kişilerin muhtarın keyfi tutumu nedeniyle işten atıldığını belirttiler ve bu durumu protesto için istifa ettiklerini bildirdiler. 


Atılan işçilerden yaşlı olanı Bahri Çakır, digeri Turhan Acar. 


sonra, bu şubenin (Süs 


beye bölündüğünü açıkladılar. Oluşturulan iki yeni şubenin müteşebbis heyetlerinin eskiden olduğu gibi atama ile değil, işçilerin fikirleri- ne danışılarak tespit edileceğini açıklayan TEKSİF yöneticileri, ayrıca en yakın zamanda sözkonusu fabrikalarda temsilcilik seçimlerine gidileceğini de 


de barikat kurarken diğer bir kısmı, fabrikaya yaklaştırılmayarak, çok sayıda polis ve jandarma tarafından kordon altına alınıyorlar, İşçiler "'Bu ne biçim kanun. Biz 18 aydır grevdeyiz, sokağa atılmışız. Bizi insan yerine koymayanlar bir de göz göre göre grevimizi kırmaya çalışıyorlar" di- 


i liler bu toplantıda bir- 


sözlerine eklediler. 
TEKSTİL ŞİMDİDEN 
BİRBİRİNE DÜŞTÜ 
Bir süredir Sümerbank ve Paktaş'ta örgütlenme faaliyeti sürdüren Tekstil' , Sendikasının bu bölgede dayandığı çeşitli fraksiyonların da daha şimdiden birbirine düştüğü öğrenildi. Alınan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde Paktaş ve Sümerbank işçileri ile bir toplantı düzenlemeye kalkan” .Tekstil' 


birlerine düştüler, Emeğin Birliği taraftarları ile Rızgari'ciler arasında çıkan tartışma sonucu toplantı dağıldı. 


Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmişti 


IZMIR BELEDİYESİ 
GREVI FUAR ZAMANI 
- YAPILACAK 


© Eskişehir Belediyesi grevi ertelendi Kırıkkale Belediyesinde greve gidiliyor 


İŞÇİ SERVİSİ 

DİSK'e bağlı Genel- 
İş Sendikası,İzmir Fuarı zamanı greve gideceğini açıkladı. Sendika, açıklamasında grev sırasınçöplük” haline gelmesin- den işçilerin sorumlu tutulamayacağını belirtti. 

Genel-İş Sendikası bu konud»ki açıklamasında, Belediye ile aralarındaki ihtilafın çözümünün Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in arabuluculuk vapmasına rağmen, Ihsan Alyanak'ın tutumu yüzünden sonuçsuz kaldığını belirtti, "Belediye Başkanı olumlu yaklaşımlarımızı yanıtlamak yerine, işçilere tomarla para dağıtacağını bildiren demeçler vermek yolunu seçti" dedi. _ 

İzmir ( Belediyesinde fuarı zamanı grev uygulanmasına Bakanlar Kurulunur', erteleme kara rının yol açtı 

KIRIKKALE 

BELEDİYESİNDE 

GREVE GİDİLİYOR 

Kırıkkale Belediyesi ile DISK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında sürdü rülen toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından grev kararı alındı. 

Uyusmazlığın. Beledi: yenin Genel-iş Sendikasının ücret ve sosyal haklar konusundaki taleplerini kabul etmemesi üzerine çıktığı, yasal bekleme süresinin sonunda grev uygulamasına geçileceği bil- 


Tdi dirildi 


ESKİŞEHİR 
BELEDİYESİ GREVİ 
ERTELENDİ 

Eskişehir Belediyesinde Genel-İş Sendikasının 
25 Haziran tarihinde aldığı grev kararı sendika şube başkanı Hikmet Selek' iu aldığı bir ceza gerekçe gösterilerek ertelendi. 

Aldığı cezanın greve engel olacak nitelikte olmadığını söyleyen Hikmet Selek, 20 Temmuz- dan sonra mutlaka greve gideceklerini belirtti. 


— 9 
Büyük Tarabya 


ve Maçka Oteli sözleşmeleri törenle imzalandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Büyük Tarabya ve 
Maçka Otellerinin sözleşmesi DİSK'e bağlı Oleyis Sendikası ve Emek Turistik Tesisleri fşletmesi temsilcileri tarafından törenle imzalandı. 

620 işçiyi kapsayacak 
olan sözleşme ile işçilerin aylık ücretlerine 1. yıl 5.000,ikinci yıl 4.500 lira artış,4 ikramiye, çalışma sürelerine göre 35-55 gün kıdem tazminatı, kendi isteği ile işyerinden ayrılanlara 30 gün vefa tazminatı sağlandı. Yıllık izin sürelerinin artırıldığı ve çeşitli sosyal hakların kazanıldığı sözleşmede disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı hükme bağlandı. 


(AydınlıkEj 


Tekirdağ'da da bir avukatı öldürdüler 


Komandolar Atatürk Eğitim Enstitüsüne bomba koydu: 


1 öğretmen öldü, 


15 öğrenci yaralandı 


HABER MERKEZİ 
Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Dershanesinde öğretmen kürsüsünün altına yerleştirilen tahrip gücü yüksek saatli bombanın patlaması sonucu .bir öğretmen öldü, 4'ü ağır 15 öğrenci de yaralandı. 
ÖĞRETMEN DERS 
VERİYORDU 
Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü 3. sınıf öğrencileri her zamanki gibi sabah saat 38.00'de sınıfa girdiler, Ders öğretmeni Recep Taşlı yaptığı yoklamadan sonra konuyu anlatmaya başladı. Öğrenciler dersin sonlarına doğru saat 8.45 suralarında korkunç bir patlama ile irkildiler. öğretmen kürsüsünün altına yerleştirilen saatli bomba saat 
8.45 sıralarında patlıyor ve öğretmen Recep Taşlı parçalanarak ölüyordu. 
Korkunç patlama sırasında ön sırada oturan öğrencilerden 15'i çeşitli yerlerinden yaralandı. 
BİR KIZIN ELİ KOPTU öğretmen Recep Taşlı'nın parçalanarak öldüğü olayda yaralanan 15 
öğrenci SSK Göztepe Hastanesine kaldırıldılar. Yaralı öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada patlama sırasında ön sıralarda oturan kız öğrencilerden Emel İba" 
nın iki bacağı ve bir eli bilekten koptu. Hasta- ne yetkilileri öğrencinin durumunun ümitsiz oldugunu söylediler, Diğer yaralılardan Turan Bulut, Necati Aydemir ve 


Mukadder Şentürk'ün de komada oldukları öğrenildi. 


Olaydan sonra öğrenciler okulu işgal ederek bir basın toplantısı düzenlediler. 

SAATLI BOMBA 
NASIL KONULDU? 
Görgü tanıkları okulda öğrenim için çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, bombayı komando öğrencilerin yardımsız olarak yerleştiremeyeceklerini belirtiyorlar. 

KOMANDOLAR 

PATLAMADAN ÖNCE 
OKULDAN 
AYRILDILAR 

Saatli bombanın patlamasından bir süre önce komandolar toplu halde okuldan çıkarak, Türk Yurduna gittiler. Patla- 


madan sonra da bir komando jandarma nezaretinde okula gelerek idareye can güvenlikleri- nin olmadığını öne süren bir dilekçe vermek istedi. Dilekçesi kabul edilmeyen komando geri gönderildi. 


GÖZALTINDAKİ 82 
ÖĞRENCİDEN 6'SI 
TUTUKLANDI 


Bir yıl önce faşistler tarafından öldürülen Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ı anmak için 7 Temmuz günü okulda toplantı yaparak sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına a linan 82 öğrenciden 6'sı tutuklandı. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde ilk sorguları yapılan sanıklardan 76'sı serbest bırakıldı. 

Öte yandan 5 Temmuz 1978 günü Paşabahçe'de evinden çıkarak o kula gitmekte iken öldürülen Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz'ı öldürmek suçundan Hasan Yeşildağ ve Saffet Alyas ile birlikte silahlı çete oluşturmaktan 19 ülkücü komandonun yargılanmasına 
13 Temmuz Cuma günü İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde başlanacak. 


BİR AVUKAT 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Tekirdağ Barosuna kayıtı Avukat Mehmet Emin Eren dün saat 14.15 
sıralarında kahvede otururken bir komandonun silahlı saldırısına uğradı. 
Saldırıda üç kurşun yarası alan avukat olay yerinde öldü. 
BİR KOMANDO 
YAKALANDI 
Trabzon Emniyet Müdürü Yavuz Doğan'a 15 
Nisan günü silahla saldırıda bulunan üç komando- dan Mustafa Hacıömeroğlu yakalandı. Yakalanan komandonun 
Trabzon Ülkücü Gençlik Derneğinde çaycılık yaptığı ve İmam Hatip Lisesi beklemeli öğrencisi olduğu bildirildi. Komandonun üzerinde bir adet tabanca bulundu. 


ADANA'DA BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 
Adana Şakirpaşa Ma- 


Sıkıyönetim Mahkemesi, Bedrettin Cömert’ in katili Rıfat Yıldırım'ın Ankara'ya gönderilmesini istedi 


HABER MERKEZİ 
Ankara o Sıkıyönetim Mahkemesi, önceki gün Burdur'da yakalanan ve hakkında Doç. Dr. Bedrettin Cömert'i öldürmekten giyabi tutuklama kararı bulunan ülkücü Rıfat Yıldırım'ın yargılanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istedi. 


DOÇ. DR. CÖMERT'İN ÖLDÜRÜLMESİ 
Doç. Bedrettin Cömert, bir yıl önce 11 

Temmuz 1978 günü üç 

kişinin silahlı saldırısına 

uğramıştı. Açılan ateşle 

Cömert öldürülmüş, eşi 

de ağır şekilde yaralanmıştı. Cömert'e ateş e 

den komandoların kim- 


likleri daha sonra Abidinpaşa Ülkü Ocakları üyesi Rıfat Yıldırım ve Üzeyir 


Bayraklı olarak saptanmişti. 

Burdur'da sürdürülen operasyonlar sırasında 


yakaianan Rıfat Yıldırım' ın aynı zamanda TSİP Burdur İl Başkanının yaralanması olayını düzenleyenlerden biri olduğu da anlaşıldı. 


CÖMERT ANILDI 

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doçentlerinden Bedrettin Cömert, ölümünün birinci yılı dolayısıyla dün Karşıyaka Mezarlığı ve Hacettepe (Üniversitesinde törenlerle anıldı. 


Ders anlattığı kürsünün 


hallesinde evine giden Cevdet Pınar adındaki işçi iki kişinin açtığı yaylım ateşi sonucu öldürüldü. 

BURSA'DA BİR 
BANKA ŞUBESİ 
SOYULDU 

Bursa'da Türkiye İş bankası Koğukçınar şubesi dün saat 12.00 sıraiarında silahlı beş kişi tarafından soyuldu. 

Banka personelini etkisiz duruma getiren soyguncular kasada bulunan 
69 bin lirayı alarak kendilerini bekleyen bir oto- ya binerek kaçtılar. 

ÜRGÜP'TE KAHVE 

TARANDI ALTI KİŞİ YARALANDI 

Nevşehir'in Ürgüp İl çesinde genellikle sol görüşlü yurttaşların devam ettiği bir kahvehaneye önceki gece komandolarca yapılan silahlı saldırı sonucu biri ağır olmak üzere altı kişi yaralandı Saldırıda 16 yaşındaki Osman Çelebi ağır olmak üzere Mustafa Ü- 


altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölen öğretmen Recep Taşçı. 


vez, Tuncay Alçık, Yasin Güler, Orhan Karakurt, Kubilay Esatoğlu yaralandılar. Yaralılar Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 


KONYA'DA 
OLAYLAR 


Konya'nın Karaman 
İlçesine bağlı Taşkaya Kasabası Ortaokulu 5ğretmeni Mustafa Çoprun'un evine dün sabaha karşı patlayıcı madde atıldı, Büyük hasara yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri patlayıcı maddeyi atanların kimliklerinin tespitine çalışıldığını açıkladı. 

Bu arada Karamar İ). 
çesi Anafartalar Ortaokulu resim öğretmenlerinden Ali Demir'e okul bahçesinde saldırarak yaralayan Abdurrahman 
Döğan ve Arif Arpaözü isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Sanıklar ilk sorgularından sonra tutuklandılar. 


MHP'li komandolar 


Paşakapısı 


Cezaevinde 


mahkumlara saldırdı; 
bir işçi öldü, üç kişi yaralandı 


İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul'da bulunan Paşakapısı Cezaevinde önceki gün saat 14.30 
da çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunan Veli Can Oduncu, İbrahim Cingil, Abdurrahman Al ve Memduh Yerlice adlı komandoların başını çektiği 15-20 kişilik MHP'li grup, karar tina koğuşunda tutuklu ve gözaltında bulunan sol görüşlü 4 kişiye saldırarak 1 kişiyi öldürdüler, 3 
kişiyi de ağır yaraladılar. 
Cezaevinde  ülkücüleri ziyarete gelen kişilerin "Karantina koğuşuna komünistler geldi" diye tahrikte bulunmaları sonucunda, ülkücü komandolar gardiyanları tesirsiz hale getirerek karantina koğuşunun anahtarını aldılar. Karantina- nın kapısını açan komandolar, burada bir suçtan dolayı gözaltında bulunan Kartal Haymak Fabrikasında işçi olan Hü seyin Er, Ramazan Alaçam, Resul Alaçam ve 
Recep Alaçam'ın dışındaki tutukluları dışarıya çıkararak, içeride kalan dört kişiye 'Komünistleri öldüreceğiz"' 


Binyazar:”Hergün gazetesinin Kültür Bakanlığında kitap yasaklandığına dair haberi yalandır” 


ANKARA (ÖZEL) 
Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanı Adnan Binyazar, Hergün gazetesinin, Kültür Bakanlığında bazı şair ve yazarla- 


nn kitaplarının yasaklandığı yolundaki haberinin, "yalan ve kamı- 


oyunu yanıltmayı amâçladığını" söyledi. 


Binyazar, tanıtma ve yayınlar listesinde yer alan bazı kitapların sayısının azaldığını, bu nedenle bazı yayınların arşivde saklanmak amacıyla dağıtımının kısıtlandığını açıkladı. Binyazar bu konuda, "Türk 


kültürüne hizmette bulunmuş kitapları yasaklamak gibi bir uygulama söz konusu değildir. Tam tersine, Türk kültürüne hizmette bulunmuş yazarlarımızın (o yapıtlarını ortaya çıkarmak için elimizden gelen çabayı harcıyoruz"' dedi. 

"Dedem Korkut" kitabının ikinci kez yayınlanması ve Evliya Çelebi'nin bütün eserlerinin basımı çalışmalarının devam ettiğini belirten Adnan Binyazar,bu konuda gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Hergün gazetesinin kitaplarının yasaklandığı iddiasında bulunduğu 


Anmet Kasim'in "Gülüp Ağladıklarımız" kitabı Bakanlığımızın edebiyat dizisinin ilk yapıtları arasında yer almaktadır. 

“Bakanlığımızın yayın politikasının amaçlar bölümünde, ulusal kültürümüzü oluşturan ürünlerin kamuoyuna tanıtılması gereğine (o değinilmekte, çağdaş ve geçmiş Türk kültür ürünlerinin tanıtılması için yayınlar yapılacağı belirtilmektedir. 

"Bu nedenle, Hergün gazetesinin haberi, araştırılmadan ve incelenme- den yazılmış, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan yalan bir haberden iharettir." 


diye bağırarak bıçak ve kesici aletlerle saldırdılar. Saldırı sonucunda Hüseyin Er öldürüldü, Ramazan Alaçam ile akrabası olan iki kardeş Resul ve Recep Alaçam ağır şekilde yaralandı. Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Alaçam' 
ın komada olduğu, Resul Alaçam'ın ise yarasının hayati derecede ağır olduğu bildirildi. 

Saldırının başını çeken komandolardan Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi 
Abdurrahman Al, 1977 
yılında Elmadağ otobüs durağında belediye otobüsünü kurşunlayarak iki kişinin ölümü davasından delil yetersizliğinden beraat etmiş, aynı olay sırasında bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçundan İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde 15 seneye mahkum olmuş ve bir süre önce Selimiye Askeri Cezaevinden Paşakapısı Cezaevine gönderilmişti. Veli Can Oduncu ise silahlı gasp ve kasten adam öldürmek suçlarından 24 
yıla mahkum olmuştu. 
Oduncu, birçok davadan idam cezasıyla yargılanmaktadır. 


MHP İLÇE 
YÖNETİCİSİ 
TUTUKLANDI 

Keşan Tekel Alanında önceki gece çıkan silahlı çatışmadan sonra tabanca ile yakalanan MHP İlçe yöneticisi ve aynı zamanda Hergün gazetesi muhabirliği yapan bir kişi tutuklandı. 

Önceki gece Tekel 
Alanında MHP'liler bir gruba saldırdı ve silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında bir konfeksiyon dükkanının da camları kırıldı. 

Olayla ilgili görülerek yakalanan MHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Hergün gazetesi muhabiri Aziz Filiz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


12 Temmuz 1979 


Türkiye-Yunanistan ortak bildirisi 


yayınlandı 


ANKARA(ÖZEL) 

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri görüşmesin- den sonra yayınlanan ortak bildiride Atina görüşmelerinin, her iki ülke arasındaki sorunların çözümüne büyük katkıda bulunduğu belirtilerek, aynı görüşmenin daha sonra saptanacak bir tarihte Ankara'da ` tekrarlanacağı açıklandı 

Öte yandan bazı çevrelerden sızan haberlere göre, görüşmelerde Ege hava sahası, kıta sahanlığı ve üzerinde tartışılan siyasi belge konusunda, görüş birliğine varılamadığı öğrenildi. 

Genel Sekreter demir Yiğit, Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis ve Konstantin Karamanlis ile görüştü. 
Ancak bu görüşme daha çok bir nezaket ziyareti mahiyetinde oldu. 

Türk heyeti dün Atina'dan ayrıldı. 


Öz- 


© Bundan sonraki yapılacak 


görüşme Ankara” da 


ABD ve Rusya, BM” e radyolojik silahların yasaklanmasını öngören ortak karar tasarısı sundular 


ANKARA (ÖZEL) 


ABD ve Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler silahsızlanma komitesine, radyolojik silahların yasaklanmasını öngören ortak bir karar tasarısı 


sundular. 
Birleşik Amerika ve 


Sovyetler Birliği, iki yıl- 


dır üzerinde çalışılan tasarıyı, geçen ay Viyana' da yapılan zirve toplantısında Birleşmiş Milletler silahsızlanma komitesine sunmayı kararlaş- 


tırmışlardı. 


Tasarı, radyoaktif madde yayarak, canlı ve cansızlara zarar verebilecek her türlü silahın üretimini, depolanmasını satın alınmasını ve kul- 


lanımını yasaklıyor. 


Ancak, Amerikan nötron bombası gibi etki alanı sınırlı olan bazı silahların bu tasarının dışında tutulduğu bildiriliyor. 


AP, Ecevit ve Güneş hakkında Meclis soruşturması açılmasını istedi 


ANKARA(ÖZEL) 
Adalet Partisi, anarşiye karıştıklarını iddia ettiği POL-'DER, TÖB- 
DER ve Halkevlerini himaye ettikleri gerekçesiyle Başbakan Bülent Ecevit ve’ İçişleri Bakanı Hasan rehmi Güneş hakkında meclis soruştur ması açılmasını istedi. 
AP Senato ve meclis gup başkan vekillerinin TBMM birleşik toplantısı başkanlığına sundukları önergede, POL-DER' 
in "Anayasa nizamını" yıkmaya çalışan ve anar- 


şik olaylara katılan bir kuruluş olduğu iddia ediliyor. İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı'nın POL-DER'inşkapatılmasını istediği için görevden alındığı ileri sürülen açıklamada, hükümetin himayeci tutumuna rağmen bu derneklerin sıkıyönetim tarafından kapatıldığı belirtiliyor. AP yöneticileri ayrıca İçişleri Bakanının daha ilk günden POL-DER'e teslim olduğunu ve POL-DER'li bir polisin kardeşini özel kaleminde görevlendirdiğini öne sürüyorlar. 


” Dünya Tarım 
Reformu ve Kırsal Kalkınma” 
konferansı 

12 Temmuz’ da 
başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce düzenlenen "Dünyatarım reformu ve kırsal kalkınma" konulu konferansa katılmak üzere dün Roma'ya gitti. 
12-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan. konferansa 160 ülke ve 100 kadar uluslararası kuruluş katılıyor. 


T 


Firat Belediyeler Birliği ve Tunceli Belediyesi Başkanı Veli Aytaç: 


“Amerika'nın 
U-2'leri ucurma 


lıdır." 


HABER MERKEZİ 

35 Belediyenin biraraya gelerek oluşturduğu Fırat Belediyeler Birliği ve Tunceli Belediyesi Başkanı Veli Aytaç, Amerikan U-2 uçaklarının ülkemiz üzerinde uçmasına karşı çıkarak "Amerika'nın Türkiye'ye bu teklifi yapması en azından saygısızlıktır" dedi. 

Öte yandan, Türkiye 
İşçi Köylü Partisi de, bütün halkı, 14-15 Temmuzda Adapazarı-İzmit arasında yapılacak olan "Amerikan U-2 Uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hay" yürüyüşüne katılmaya çağırdı. 

VELİ AYTAÇ 

Fırat Belediyeler Birliği ve Tunceli Belediye Başkanı Veli Aytaç gazetemize bir açıklama yaparak, SALT-2'nin Amerika ile Rusya arasında imzalanan Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması olduğunu, bunun sadece meselenin dışa yansıyan bir yanı olduğunu belirtti ve taraflardan birinin bu anlaşmaya kesin uyup uymamasının önemli olduğunu söyledi. 

"Taraflardan birinin bu anlaşmaya aykırı hareket etmesi halinde uygulanacak cezai müeyyi- de nedir ve bunu kim uygulayacaktır?" diyen Aytaç, U-2'lerin yurdumuz semalarında uçması konusunda da şunları söyledi: 

"U-2 uçaklarına, başka bir ülkedeki faaliyet leri denetleyecek diye Türkiye üzerinde uçuş 


Doçent Doktor Ali Uyar: “Tam Gün Yasası ile oluşacak mali yük 50 milyonluk sağlıklı bir toplum oluşturacaksa, seve seve harcanmalıdır...” 


KORHAN ATAY 


Tam Gün Yasası ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz, o İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji Kürsüsü Doçenti 
Dr. Ali Uyar'n gazete: mize (o verdiği demecini yayınlıyoruz. 


Halk sağlığı hizmetlerinin oçözümlenmesin- de tam gün çalışma yasası önemli bir aşamadır. 
Bu nedenle bunu desteklememek olanaksızdır. önemli bir aşamadır dedim ama yasadan mucizeler beklememek gerekir, Yasanın halk sağlığı meselesini köklü bir şekilde çözümlemesi beklenemez. 

Sağlık çok geniş bir kavram. Kısaca ruhsal, bedensel, toplumsal olarak tam bir sağlık içinde olma durumudur. Sağlık düzenli, dengeli beslenme, yol, su elektrik, iyi ve sağlıklı bir çevrede oturma, sağlığa zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiş işyerlerinde çalışmak demektir, Bütün bunları sağlamadan halk sağlığı hizmetlerinin çözümlenmesini beklemek fazla iyimserlik olur, Bugün Türkiye'de sağlık kurumu, hammaddesi ile, teknolojisi ile, enerjisi, hatta bilgisi ile tamamen olmasa da yüzde 80- 
85 dışa bağımlı bir kurumdur. Kendi öz kaynaklarımızı geliştirecek, kendi öz gücümüze güvenecek bir uygulamaya girilmeden sağlık sorununun köklü bir şekilde çözülmesi beklenilmemelidir. 

Bu yasa ile okuldan yeni çıkan hekimlerin teşvik edici bazı uygulamalarla yurdun ücra köşelerine kadar gitmesi bir bakıma sağlanmış olacaktır. Öte yandan hekimin, hekimle olan çelişkisini, hekimin, halkla olan çelişkisini, hatta 

hekimin kendi şahsiyeti ile, kendi bilimsel karakteri ile ilgili çelişkisini çözmeye yönelik bir yasa olması ne- 


deniyle destekliyoruz. 
Hekimler birtakım güvencelerden yoksun oldukları için, kendi güvencelerini kendi çalışmaları ile sağlamaya, bol kazanç, bol ücret elde etmeye itilmişlerdir. Bu da hekimlerle halk arasında bazı çelişmelerin gelişmesine neden olmuştur. Başkası kazanmasın, ben kazanayım düşüncesi hakim olmuş böylece hekimin hekimle çelişkisi artmıştır. Aslında toplumda bir avuçluk bir kesim olan hekim zümresi birbirlerine düşürülmüş, tek yumruk, tek yürek, tek fikir, tek beden olarak çalışmaları gerekirken farkında olmadan bireycilik tuzağına düşürülmüşler, bu şekilde kendi benliklerin- den sıyrılarak çarpık kapitalist edilmişlerdir. Yasayı bunu ortadan kaldırmada önemli bir adım olacağı için destekliyoruz. 

TÜM SAĞLIK 
PERSONELİ GREVLİ TOPLUSÖZLEŞMELİ 
SENDİKA HAKKINI 

KAZANMAK İÇİN 
MÜCADELE ETMELİ 

ücretlere gelince, sağlık personeli kimisi az, kimisi çok yan ödemeler çıkarılsın, gösterge üstü çıkarılan, ayrı mı vergilensin, beraber mi vergilensin diye birtakım sonu gelmeyen polemiklere kavgalara itilmiş durumda, Her şeyden önce şunu vurgulamakta yarar görüyorum. Devlet baba bir işveren olarak benim öde-, me gücüm budur diyor. 
Bu konudaki çelişmeleri köklü olarak çözebilecek tek çare tüm sağlık personelinin fikir ve beden işçisi olarak grev- li ve toplusözleşmeli sendikal haklarını kazanmalarıdır. O zaman bu tür çelişkiler karşısında tüm sağlık personeli, tek bir vücut olarak birleşecek ve haklarını günün koşullarına uygun bir şekilde: kazanma yoluna gidecektir. 


sisteme kurban * 


Bordro üzerinde çok şişkin gösterilen brüt maaşlara şöyle bir bakıyorsunuz; gösterge üstü veriliyor, o vergilendiriliyor, yan ödeme veriliyor, vergilendiriliyor, tam zaman çalışma yasasının getirdiği tazminat büyük bir birim olarak gösteriliyor, ondan da vergi almiyor. Bu şekilde personel yüzde 50'nin üzerinde vergi ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan bu kadar şişkin gösterilen bordro hiç bir zaman emekliliğe kazanılmış bir hak olarak yansımıyor. 

Diğer taraftan sağlık hizmetleri ekip çalışma- sı ürünüdür. Böyle olunca sağlıkla ilgili gruplarda çalışan herkesin yasanın getireceği maddi kolaylıklardan yararlanması lazımdır. Bir kısım emekçiler —ki ben fikir emekçisi diye ayırmıyorum— yasadan yararlanırken, bir bölümü istifade edememektedir. Halbuki sağlık hizmetleri, hekimi, hemşiresi, teknis- yeni, laborantı, müstahdemi, hastabakıcısı, hademesi ile sağlık müessesesinde çalışan tüm personeli ile bir bütündür. 
Bunlar arasında ayrıcalık gözetmemek gerekir. 
Bu şekilde bir ayrılık gözetmek, tüm personelin birlik halinde verece., ği sendikal mücadeleyi baltalamak şeklinde bölücü bir sonuca da hizmet edecektir. 

DENETLEME 

Hekimin sabah 8.00' 
den akşam 17.00'ye kadar hastanede bulunması yeterli midir? Muhak- 


kakki değildir. Personelin bir yıl içinde ürettiği değerlerin, hizmetlerin bilançosunun sağlıklı olarak denetleneceği bir müessesenin 


bulunması şarttır. Nedir bu hizmet? Bir üniversite hastanesi olarak bize düşen görev bilgi üretmektir. Bana birtakım uzun vadeli planlar, projeler verilerek çalışmalarım kanalize edilir, Pro- 


jenin bitim tarihinde bana hesap sorulur. Ne yaptın? Neler ürettin? 


Bilgi üretimini özellikle vurguluyorum. Biz kendi milli bilgilerimizi üretmek zorundayız. Aksi takdirde dışarıdan ithal edilmiş bilgilere bağımlı olmaktan kurtulamayız.. Bilgi bağımlılığı, teknolojik bağımlılığı da sürdürecektir şüphesiz. Bu takdirde kendi sağlık sorunlarımıza yabancılaşmış olarak kalmakta devam ederiz. 

Konuşmamın başın- da da belirttiğim gibi halkı şarlatanlara üfürükçülere iten esas neden yoksulluktur. Şimdi nasıl kalkıp da bu insanlara sen gelirinin yüzde 7'sini sağlık sigortasına ver ben de seni tedavi edeyim diyebiliriz? 

Bu konuya gerçekçi yaklaşım ancak tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması ıle olabilir. Bütçede yüzde 10-15'lik bir harcama payına neden olacağı hesaplanan bu uygulama eger sonuçta 50 milyonluk sağlıklı bir toplum oluşturacaksa seve seve harcanmalıdır. Bu konudaki aksi fikirler devlet bütçesinden yüklü paraları kendi işyerlerine akıtan, basın-yayın organlarının çoğunu ellerinde bulunduran kişiler tarafından savunulmaktadır. 
Bunlar bütçede sağlık için ayrılan 25 milyar lirayı kendi çıkarları için kullanamamaktanı hayıflanan kişilerdir. 

Sonuç olarak Tam 
Gün Yasası bu yasa kapsamma girenlerle yeterli diyaloğa girilmeden hazırlandığı için hastalıklı doğmuştur diyebiliriz. Ama bu, yasayı reddetmek olarak anlaşılmamalıdır. Nasıl ki biz hastalıklı doğan bir çocuğu öldürmüyor, tedavi ediyorsak, yasanın da hatalı noktalarını eleştirmek ve düzeltilmesine çaba harcamak gibi bir görev önümüzde durmaktadır. 


Veli Aytaç: "U-2'lere Türkiye üzerinde uçuş izni verilmesi güvenliğimiz açısından sakınca- 


izni verilmesi güvenliğimiz açısından sakıncalı- 


dır. Bu uçakların Türkiye'deki güvenlik faaliyetleri konusunda istihbarat toplamayacağını kim ga- 


teklifi Türkiye'ye 


saygısızlıktır” 


© T/KP, bütün halkı 14-15 Temmuzda Adapazarı-İzmit arasında yapılacak olan U-2'leri protesto yürüyüşüne katılmaya çağırdı 


rantiler? Konu bu açıdan da ele alındığı zaman Amerika'nın Türkiye'ye bu teklifi yapması en azından saygısızlıktır. Kaldı ki, taraf olmadığımız bir 


T 5 ~ erTi. 


aans. r E 
TİKP Ankara İl Başkanı Ferit İlsevei 


anlaşmaya dolaylı olarak taraf gösterilmiş olacağız ki,bu çek yanlış bir hareket olur." 


Öte yandan, Türkiye 


AN P` aa 


r'in çağrısı üzerine halk, Tuzluçayır temsilcilik binasnm onarımına katıldı. 


İşçi Köylü Partisi de, 14-15 Temmuzda Adapazarı-İzmit arasında yapılacak olan U-2'leri protesto yürüyüşüne bütün halkı katılmaya çaırdı. Yürüyüşün sonunda mit'te yapılacak olan mitinge, TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve 
DGBF Genel Başkanı Ali Tablacı konuşmacı olarak katılacaklar, 


Apocuların bombayla tahrip ettiği d TKP Tuzluçayır Temsilcilik binasını halk onarıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


1 Temmuz gecesi Apocuların tahrip gücü yüksek bir bomba ile tahrip ettikleri Türkiye İşçi 


balanma olayından sonra yaptığı ve halkın da katıldığı basin toplantısında, Tuzluçayır halkını binayı tekrar inşa etmek için yardıma çağır- 


mıştı. 


TİKP Ankara İl Yöneticileri, ilçe yönetici- 


Köylü Partisi Tuzluçayır temsilcilik binasını parti yöneticileri, devrimciler ve halk birlikte onarıyorlar. 


1 Temmuz gecesi 
temsilcilik binasının 


bomba atıldıktan sonra duvarları yıkılmış, bina 


oturulmaz hale gelmiş, komşu dükkanların da zamları kırılmıştı. 


leri, parti taraftarları ve Tuzluçayır halkı, İlsever'in çağrısından sonra elbirliği ile temsilcilik binasını yeniden inşa etmeye başladılar. 

Tuzluçayır Mahallesi halkı temsilcilik binasının yeniden inşasına mesai saatinin bitiminden 


Ne sağcıyım, 


ne solcu 


Mahkeme koridorundaki MHP yöneticil son derece huzursuzdular. Davanın sıkıyönetime gönderilmesini isteyen savcıya çok kızmış lardı. Sinirli sinirli söyleniyorlardı: iğ 

—Yaaa, dava sıkıyönetime gitsin de, bizi yargılı hakimlerin karşısına çıkarsınlar değil; 

Tekzipcibaşı Yaşar Okuyan da başıyla ta ediyordu bu sözleri. Bir zamanlar "gelsin" diye çırpındıkları sıkıyönetimi, şimdi "önyargılı sıkıyönetim" diye suçluyorlardı. İçlerinden de “İnşallah bizi sıkıyönetime göndermez" duasını eksik etmeyip, umutla bekleşiyorlardı. 

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti karar için verdiği arayı bitirip, kürsüye çıktı. Saniklar huzura getirildi. Heyet kararı okumaya başladı: 

—Sanıklara isnat edilen suç sıkıyönetimin ilanını gerektiren olaylardan olup, mahkememizin bu konuda görevsiz olduğu cihetle, dava dosyası nın Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesine. . . 

Yaşar Okuyanların, Taha Akyolların, Kazıklı Voyvoda mı, Voyvoda Develioğlu mu neyse onun fiyakaları iyice bozuldu. Mahkemeden çıkarken homfrdanıyorlardı. . 

MHP Genel İdare Kurulu'nun,sıkıyönetimin ilanından önce "Bütün yetkiler orduya devredilsin.” diye yayınladığı bildirinin görülmekte olan davasının şu anda, bulunduğu aşamaydı bu. 


ri 


a ma ve 


* * * 


MHP'nin en son modası, yakalanan katifltre “Ne sağcıyım, ne solcu” ifadesini ezberletmek. 

Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi ve öldürmek kastıyla yaralamaktan sanık Necdet Topraktepe, emniyetteki ifadesinde “Ben ne sağcıyım, ne solcu" diyor. 

Milliyet gazetesinin erken teşhis yapıp Abdi İpekçi'nin katili olduğunu ilan ettiği Mehmet Ali Ağca,emniyetteki ifadesinde "Ne sağcıyım, ne solcu"' diyor. 

"Ne sağcıyım, ne solcu” demiş, iddiaya göre Abdi İpekçi'yi öldürmüş. 

“Ne sağcıyım, ne solcu"' demiş; "cinayeti hükümeti zor duruma düşürmek için işledim" buyurmuş. 

Ne sağcıyım, ne solcu" demiş, Küllük Kahvesinde vaala, 

Küllük Kahvesi, İstanbul Beyazıt'ta MHP'li komandoların üniversite gençliğine saldırmak * için üs olarak kullandıkları bir yer. MHP'nin sal? 
dırı üslerinden biri, 

Yani şöyle demek istemiş: 

"Ne sağcıyım, ne solcu, Küllükçüyüm, Küllükçü" 


* * 


MHP'yi kurtarma operasyonu, yeni numaralar icad edilerek “devam ediyor. Sıkıyönetim Mahkemelerinde, “Görmedim. duymadım, bilmiyorum, uyuyordum", gazete manşetlerinde “MHP'ye suç işletenler MİT ajanıdır", "MHP'yi bombalayanlar POL-DER'lilerdir”, "Abdi İpekçi'yi öldürenler ne sağcıdır, ne solcu" vb. vb. 
MHP'yi kurtarmak isteyenler bir de üçüncü güç 
masalı anlatmaya çalışıyorlar halka, 20 

Ama ne yapsalar faydasız. sn 

«TİT'ler, ETKO'lar, Kocabaşlar, Oduncular ve = en önemlisi Maraş Davası MHP'nin etrafını sardıkça sarıyor. 

Hepsi 149/2'de birleşiyor. 

Yılanın başı da "Bütün yetkiler orduya devre dilsin"' dediği için aynı yere gidiyor. 

Bütün bu davalar birleştiğinde MHP yöneticileri de "Biz n sağcıyız, ne solcu" mu diyecek- 


* 


ler acaba? 


TİKP Ankara İl Başkanı Ferit İlsever, bom- 


Mi Bulgarlar, Türkiye” ye reddediyorlar 


AYDINLIK EKİBİ 

ANTALYA'DAN BİLDİRİYOR 

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor divkoy'un üç günlük resmi ziyareti bitti, Başbakan Bülent Ecevit ve iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeler sonuçlandı ve Jivkov Türkiye'ye yaptığı ziyareti tamamlayarak dün Antalya'dan ayrıldı. 

Görüşmeler sonunda Türkiye ve Bulgaristan arasında vize ve transit taşımacılığı konularında iki anlaş- 

, ma imzalandı. Ayrıca ticaret konusunda da bir görüşme tutanağı metni imza altına alındı. 

Buna karşılık Türkiye'nin talebi- ne rağmen kaçakçılık konusunda Bulgarlar herhangi bir yükümlülük altına girmediler, Bulgarlar bu konunun, uzun vadeli görüşmelerde ele alınabileceğini, ancak bu görüşmelerde herhangi bir ön şart ileri sürülemeyeceğini söyleyerek konuyu geçiştirdiler. 

Buna karşılık Bulgarlar Türkiye ile 1990'a kadar sürecek uzun vadeli bir ticaret anlaşması imzalamak istediler. Ancak Dışişleri Bakanlığı. yetkilileri böyle bir anlaşmaya Türkiye'nin giremeyeceğini belirterek Bulgarların bu teklifini reddettiler. 

Öte yandan, Türkiye'nin Bulgaristan'a satmakta olduğu mallar konusunda çıkan anlaşmazlık da çözüme Oo bağlanamadı. Türkiye, Bulgaristan'a daha çok sanayi ürünleri satmak isterken Bulgarlar Türkiye'den pamuk ve buğday almak istediklerini belirttiler, Türkiye ise bu ticaretin yapısının değiştirilmesi- nin zorunlulu olduğunu belirtti. 
Bu konuda bir anlaşmaya varılamayınca tarafların karşılıklı görüşlerini içeren ve görüşme tutanağı adı altındaki bir belge imzalanarak dosyaya kondu. 

Buna karşılık taşımacılık konusunda bir anlaşma imzalandı. Taşımacılık anlaşması uyarınca, Türki- 
.ye'den geçecek Bulgar TIR'ların- dan hiç bir ücret talep edilmeyecek. 


Göç konusunda anlaşmaya varılamadı 


Bulgaristan” la vize ve transit taşımacılığı anlaşmaları imzalandı 


göç edeceklere tazminat vermeyi 


sonra katılıyorlar. 


Aynı şekilde Bulgaristan'dan geçecek Türk TIR'ları da ücrete tabi olmayacaklar. 

Ayrıca Bulgaristan'ın Burgaz limanı ile Samsun, Varna limanı ile Trabzon arasında Ro-Ro olarak adlandırılan deniz taşımacılığı yapılecak. Ro-Ro taşımacılığının özelliği, TIR kamyonlarının feribotlarla iki liman arasında taşınması, Ayrıca Trabzon hattının İskenderun'a kadar uzatılabileceği de belirtildi. 


Vize anlaşması ise en çetin tartışmalara neden oldu. Bulgarlar bu konuda çeşitli “zorluklar çıkarttılar ve son ana kadar zaman zaman anlaşmanın imzalanamaması gibi bir tehlike ortaya çıktı. Tartışma en çok yürürlük tarihi üzerinde çıktı. 
Sonunda iki bakan, Ökçün ve Vladenov başbaşa görüşerek sorunu şu şekilde çözdüler: Anlaşma, 

, hükümetler tarafından onaylanıp, onay belgeleri teati edildikten bir hafta sonra yürürlüğe girecek, Vize anlaşması uyarınca Bulgaristan'dan geçecek Türk yurttaşları 4 
günlük geçiş süresi için vizeye tabi olmayacaklar ve vize harcı ödemeyecekler. 

Tunca barajı konvsunda ise bir anlaşma sağlanamadı. Bulgaristan, Türkiye'nin barajın sınırda yapılması önerisinin kendilerine hiç bir yarar sağlamayacağı ve kendi tarım alanlarını su altında bırakacağı gibi bir gerekçeyle reddetti. Tunca barajının yeri konusunda ilerde de görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. 

Öte yandan Türkiye'nin Bulgaristan'dan elektrik alımının artarak sürdürülmesi, bunun için de mevcut tesis ve hatların daha da geliştirilmesi kararlaştırıldı. 


Bu arada Rezve deresi ve kıta sahanlığı üzerinde de tartışmalar yapıldı. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra valilik konutunda Ecevit ve Jivkov ilgili belgeleri imzaladılar. Jivkov ve beraberindeki heyet öğleden sonra Türkiye'den ayrıldı. 


iGD” liler Beşiktaş” ta, TIKKO’ cular Ümraniye” de TiKP yöneticilerine saldırdı 


HABER MERKEZİ 

11 Temmuz 1979 Çarşamba günü saat 17.00' 
de Beşiktaş Köyiçi Sokak 22 nolu kahvede üslenen İGD'li zorbalar 
TİKP Beşiktaş İlçe Yöneticilerine (| saldırdılar, Kahvenin önünden iki arkadaşıyla birlikte geçmekte olan TİKP Beşiktaş İlçe Başkanı Ertuğrul Acar ve İlçe yöneticilerinden Ali Çömez 15- 
20 kişilik bir grubun saldırısına uğradılar, Bu saldırı üzerine gazetemize bir açıklamada bulunan TİKP Beşiktaş İlçe Başkanı Ertuğrul Acar şunları söyledi. 

“Partimiz anarşinin ve kargaşalığınkarşısında kararlılıkla mücadele ediyor. Rusya'nın ve MHP' 
nin bölücülüğü Partimizin yürüttüğü bu kararlı ve cesur mücadele sonucunda yıkılacaktır. Bölücülerin ve Rus uşağı İGD' lilerin Partimize ve yöneticilerine saldırmaları da bundandır. Ancak bu saldırılar Partimizin kararlılığını ve cesaretini bilemekten başka hiç bir işe yaramamaktadır. 

"Daha önce da açıkladığımız gibi bu zorbalar Köyiçi Sokak 22 numaradaki kahvede üslenerek saldırılarını sürdürü-, yorlar. Halkın başına bela olan bu çetelere karşı tüm yetkilileri uyarıyoruz. Daha önce de taraftarlarımıza karşı bu kahveden sık sık saldırılar düzenleyen İGD'li 
Rus uşaklarına karşı tüm siyasi partileri ve Beşiktaş halkını mücadeleye çağırıyoruz." 


TİKKO'CULARIN 
SALDIRISI 


Ümraniye 1 Mayıs Mahallesinde dün saat 15,00 sıralarında TİKP Şişli İlçesi Yönetim Kurulu 


üyesi Rıza Ayık 4 TIK- 
KO taraftarının saldırısına uğradı. Saldırganla Rıza Ayık'ı yere yatırarak tekme ve sopalarla çeşitli yerlerinden yaraladılar. 


Saldırganlar olay yerine gelen 2 jandarmaya 
Rıza Ayık'ın elinde bulunan torbada yasak yayın bulunduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştılar. TİKP yöneticisinin saldırıya uğradığını belirtmesi üzerine jandarmalar kaçan TİKKO'cuların peşlerinden gitmedi- ler ve "'uğraşamayız"' dediler. 


Olaydan sonra gazetemize gelen Rıza Ayık jandarmaların saldırganları 


yakalamadığını ve elinde bulunan TİKP'nin yayınladığı 45 adet U-2'ler uçamaz Rusya geçemez" 
adlı broşüre el koyduklarını söyledi. 


bakan Bülent 


lerini söyledi. 


TMMOB:”Yan ödeme tutarları ~ yüzde ikiyüz artırılmalı” 


TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, yan ödeme kararnamesi ile ilgili önerilerini defalarca kamuoyuna açıkladıklarını, önerilerini de Baş Ecevit'e A 
Öztürk, kararnamenin çıkacağı yolunda basın: | da haberler yer aldığını belirterek, yan ödeme, tutarlarının yüzde ikiyüz artırılmasını istedik;;;. 

TMMOB'nin yan ödemeler kararnamesine ilişkin önerileri özetle şöyle: "Yan ödeme puanları iki katına yükseltilmelidir. Yan ödeme vet. : gi dışı bırakılmalıdır. Vardiyalı çalışanlara”völ?” 
rilmekte olan puan, 125'dân 1000'e yükseltil melidir. Kararname uyarınca, işyerlerinde hazir” lanacak olan yan ödeme listeleri çalışanlar tarafından hazırlanmalıdır. Uygulamada "görev ünvanı' yerine 'eşit işe eşit ücret' ilkesi benimsenmelidir. Büyük proje zammı projede çalışanların tümüne ödenmelidir." z 


TİKP BEYOĞLU 
İLÇESİNİN 
AÇIKLAMASI 

TİKP Beyoğlu İlçe 
Örgütü dün yazılı bir açıklama yaparak Okmeydanı'nda bir süre önce iki. 
taraftarına İGD'lilerin. 
yaptığı saldırıyı kınadı. 

Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: 

“İGD'li zorbaların yaptıkları bir toplantıda" Partimiz taraftarlarına.. 
saldırı kararları aldıkları öğrenildi. Bu kararın uygulaması olarak, dün, akşam Okmeydanı irlik. 
Kıraathanesinde otur». 
makta olan TİKP taraftarı tersane işçisi Erdal Yılmaz ve Yakup Yılmaz'a saldırmışlardır. 

"Ancak sahte TKP'nin ve onun güdümündeki" 
sahte solcu çetelerin bu zorbalıkları Bağımsızlık-Birlik -Özgürlük mücadele: - sinin karşısında yıkılıp gi» decektir. abimi 


ANKARA (ÖZEL) 


ilettiklerini belirtti 


EER 


12 Temmuz 1979 
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A a a TETIT A NN 


Günlerce basında yer alan milyonluk transferlere rağmen... 


Federasyona gelen 


Transfer sözleşmeleri 


L YURUYUŞ açıklanmaya başladı 


SALT:Z ve Suya düşen birlik Sovyetler” in planları 


ve kirli çamaşırlar 


TİP ile TSIP arasında gizli olarak sürdürü- 


Türkiye Gerçeği'nin temmuz sayısında, D. 
Perinçek'in Kayseri'de yaptığı konuşmanın 
'SALT-2 ve U-2'lerle ilgili bölümü ile TİKP Merkez Komitesinin 
Parti Meclisi 4.Toplantısına Raporu yer alıyor. 
Derginin bu sayısında teknik ve siyasi yönleriyle SALT-2 anlaşması da inceleniyor. Yazıda SALT-2 anlaşruasının, yeni bir dünya savaşı tehlikesinin azalmasına 


lerek Sovyetler Birliği'- nin planları açıklanıyor 

Moskova, dünya hakimiyeti için ABD'ye karşı iki aşamalı bir savaş vermeyi tasarlamaktadır. Birinci aşama esas olarak Batı Avrupa'nın fazla yakılıp yıkılmadan ele geçirilmesini kapsıyor. Bunun için, Rusya'nın Kuzey Denizindeki ve Akdenizdeki güçlü donanmaları Atlas Okyanusuna açılarak 
ABD ile Avrupa arasın- 


zırhlı tümenleri ise mümkün olanen kısa za- 
“manda Batıda Atlantik ve Güneyde Adriyatik kıyılarına varacaklardır. 
Böylece daha Amerikan yardım kuvvetleri yetişmeden Batı Avrupa'nın fethi tamamlanmış olacaktır. Kremlin de Washington'a 'Bak gördü- gün gibi Avrupa elimde, daha fazlasını da isteyecek değilim; iyisi mi Normandiyavari çıkartmalar yoluyla bu bölge- 


len birlik görüşmeleri, her iki tarafın da birbirini sert bir biçimde suçlamasıyla kesildi. 

TSİP'i birlik konusunda "'manevra"'lara girişmekle suçlayan TİP, görüşmelerin kesilmesi üzerine, karşı tarafın kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye başladı. TİP, TSİP'e tepeden bakarak, "gel bana katıl''derken, TSİP yöneticileri de pazarlık güçlerini artırmaya çalışıyorlar. 

TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz, düzenlediği basın toplantısında şu iddiada bulunuyor: 

“Halen 51 (ellibir) ilde örgütlenmiş olan, binlerce üyesi, onbinlerce sempatizanı bulunan ve periyodik yayınlarının toplam tirajı 
67 bine ulaşan ve en önemlisi TİP'ten farklı 


sözleşmelerde yüksek transfer 


# rakamları 


ulunmuyor 


daki ikmal hatlarını ke- 


»ödeğil, daha da artması: 


na hizmet ettiği belirti (o secek, Varşova Paktının 


TSIP, üyelerine, 
“1 Mayıs'ta 
Istanbul'a gelmeyin” demiş 


"1Mayis"' adlı Kurtuluş yayınlarından çıkan broşürde, TSİP Genel Sekreteri Yalçın Yusufoğlu'nun, parti üyelerine, "1Mayıs için İstanbul'a gelmeyin"'diye telgraf çektiği belirtiliyor. 

Broşürde bu konuda şunlar yazılıyor: 

"Ancak TSİP'in açıkgöz tutumuna cevap, birlik için çırpındıkları TİP'ten geldi. Postacılar TİP ileTSİP'in ayrılığının ne olduğunu haklı olarak bilmedikleri için TSİP Genel Sekreterinin, TSİP Çerkezköy İlçe Başkanlığına çektiği telgraf TİP'e gelmiş: 

'..IMayıs için İstanbul'a gelmeyin. Yol hazırlıklarını iptal edin. Yalçın Yusufoğlu. 
İmza. Mühür.' Evet TSİP Genel Sekreteri İlçe teşkilatlarına böyle bir telgraf çekiyor ve 
1 Mayıs'ın ardından Genel Başkanları 30 Nisan günü 'lMayıs günü 1 Mayıs Alanında olmak gerekir' diye bir mesaj yayınladığı için tutuklanı. asını fırsat bilip basıyor yaygarayı: "Nasıl da direndik 1Mayıs günü'diye. Ne var ki yukardaki telgraf sokağa çıkma yasağının ilanından tam bir hafta önce çekilmiş. TSİP ustalıkla durumu hesaplamış geleceği görebilmiş ve uyarmış teşkilatını, 
'gelmeyin"diye . Peki öyleyse 1Mayıs günü 1 
Mayıs Alanında olacağız' kararının gereği ne? Genel Başkanın bir demecinden dolayı tutuklanması üzerine 'nasıl da direndik' diye yaygara koparmasının nedeni ne? Bu sorula- 


rın tek bir cevabı, vardır: Açıkgözlülük." 


HANI SOSYO KOMAN ACIMSI! OYU DFG 


Demirel’ in hırçınlığı 


yi kurtarmak sevdasın- dan vazgeç ve oldu bittiyi kabul et diyebile cektir. Ruslarıri hesabına göre böyle bir pazarlık bir ateşkesle sonuçlanmasa bile, Sovyetler ` Birliği Obirıncı aşama hedeflerine ulaşmadığı takdirde, ABD için Avrupa'da tutunmak gerçekten çok güçleşecek ve üçüncü dünya savaşı belki bir süre sonra rölantiye girecektir . 
SSCB, kendi askeri gücünü Batı Avrupa sanayi ve teknolojisiyle beslemek olanağını bulursa, ikinci aşamada doğrudan doğruya nihai hedefi olan Amerika'ya saldırabilecektir."' 

Derginin de belirttiği gibi, bütün bunlar Sovyet sosyal-emperyalistlerinin hayalleri. İstemek başka, yapabilmek başka... 


yeniden $ f milli 


bir programa sahip bulunan TSİP'in,TİP'e katılmasını istemek sosyalist birliğini gözeten bir tutum değildir." 

*"TİP'li dostlarımız bundan 8 ay önce de 'TSİP'in TİP'e kâtılmasını, bunun karşılığında bazı TSIP yöneticilerine TİP'te birkaç yöneticilik mevkii verilmesini önermişlerdi." 

Birlikten umudunu kesen TSİP, şimdi "güçbirliği" nden sözetmeye başladı. 

Öte'syandan; 220. sayısını, hemen hemen ümüyle TSİP'i eleştirmeye ayıran TİP yanlısı "Yürüyüş"ise, eski defterleri karıştırmaya 


, başladı. TSİP'in 1974'deki anlayışına geri 


döndüğünü söyleyen "Yürüyüş", TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ın TSIP“ suçlayan ba- ya toplantısındaki konuşmasına geniş yer verdi. 

Sargın, "TSİP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz'ın basın toplantısında söylediklerini hayret ve ibretle okudum" diyerek sözlerine başlıyor ve TSİP'in şimdiye kadar bir çok kez fikir değiştirdiğini, her defasında yarısına yakın üyesinin ayrılmasına yol açan dört büyük bölünme geçirdiğini, tahrifatlara giriştiğini vs. vs. söylüyor. 

Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi, bu iki parti arasında bir birlik suya düşmüş görünüyor. 


> MUCADELE 


Batıya karşı çıkayım derken... 


Düne kadar Amerikan: emperyalizminin halka-ve-bâğımsızlık isteyen gençliğe karşı vurucu güç olarak kullandığı bazıları, "ABD'ye karşı olduğunu" ispatlamaya çalışıyor. Bunlar ABD emperyalizmine karşı en kararlı mücadeleyi veren devrimcileri, Moskova yanlıları- nın ağzıyla, "CIA ajanlığı"'yla suçlama cesaretini bile gösterebiliyor- 


lar. "Yeniden Milli Mücadele"' de bunlardan 


kârşı çıkan dergi, Kıbrıs'ta bağımsızlık ilanın- 


biri...Kıbrıs' konusunda öteden beri fetihçi ve şoven bir tutum takınan bu dergi, ABD'ye ve Batıya karşı çıkayım derken, bu kez de Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs'ta barışı engelleme çabalarına hizmet ediyor. 


İki toplum arasındaki barışçı görüşmelere 


dan başka bir yol olmadığını ileri sürüyor: 

"Mecmuamızın hassasiyetle üzerinde dur duğu Kıbrıs meselesin- de teklif ettiği bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden başka çözüm şeklinin olmadığı tezi, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılmakta ve teyit edilmektedir." 


nereden geliyor? 


Denge'nin temmuz sayısında Sedat Ağralı, özellikle Demirel'in son zamanlardaki tutumunu eleştiriyor. Ağralı, "Demokrasi üzerine oynanan kumar" başlıklı yazısında şöyle diyor: 

"... Muhalefet yıllarının yıldızı 'Karaoğlan' yok olmuş, şimdi geriye 'Kara-kuru' bir şey kalmıştır. Tarafsız bir gözle bakıldığı zaman Ecevit'e hak vermemek mümkün değil, Çok yanlışlar yapmış, kolayca düzeltilebilecek bozuklukları dahi içinden çıkılmaz problemler haline sokmuş, kandırılmış, saptırılmışti ama bazı gerçekleri yüklü faturalar ödemek pahasına bile olsa nihayet görebilmişti. Ama işişten geçmişti. IMF'ye teslim olmuştu, devalüasyon ve ağır zamları göz kırpmadan yapabilmişti. Türk semalarını kullanmak zorunda olan U-2'lerin uçuşunu başka ülkelerin oluruna bırakmıştı. 
Göze aldığı risklerin kendi gözünde verimli ürünleri, umutlu beklentileri vardı. Ecevit şu günlerde iktidarın kendisi için bir 'amaç' mı, yoksa bir zamanlar söylediği gibi hizmet için 'amaç' mı olduğunu millete yansıtmak durumundadır. 

"Hiç dikkat ettiniz mi? Demirel'in son haftalardaki hırçınlığına. Niçin önüne çıkan herkesin, her şeyin üstüne yalın kılıç gidiyor. Tüm köprüleri atıyor. Bu soruların cevabına gelince.. Senato seçimleri Ecevit hükümetinin en azından sonunu getirecek bir 'final' görüntüsü veriyor. Bu ihtimal gerçekleşirse bu gün çeşitli çevrelerin koro halinde sözünü ettikleri 'büyük koalisyon', yani CHP-AP ortaklığı belki karşı konulmaz yaygın bir istek görünümü alacaktır. CHP'nin geçmişteki hatalarını unutturma sonucunu doğuracak böyle bir ihtimale işlerlik kazandırmak istemeyen Demirel, gerilimi sürekli taze tutarak bu birleşmeyi tüm kafalara oıanaksız biçimde yerleştirmek isteğindedir. Kullanmak istediği şans, Ecevit hükümetinin düşmesin- den sonra bir üçüncü MC tehdidi altında erken seçimin yolunu açmaktır. Konu bu kadar açık ve berraktır." 


Afganistan” daki savaş doğrudan 
Rusya” ya karşı 


Sebil dergisi, Müslüman gerillaların Afganistan'da, Taraki rejiminden daha çok, doğrudan doğruya Rusya'ya karşı savaştığını belirtiyor. 

Derginin 182. sayısında bu konuda şöyle deniyor: 

*Mücahidler, Afganistan'da Taraki hükümetine ve bekçiliğini yapan orduya karşı değil, adeta Sovyet Rusya'ya karşı savaş vermektedirler. Gelen son haberlere göre Sovyet Rusya altı bin komando askerini top tüfek, mermi ve silahı ile birlikte Afganistan'a göndermiştir. Geçtiğimiz hafta içinde dağlık bölgelerde Afganlı mücahidler, Rus komandoları ile çarpışmış ve onlara büyük zayiatlar verdirtmişlerdir." 


Alganlıların çağrısı: 


Rus ayısını tepelemekte bize yardımcı olun 


Tevhid'in 28 sayısında, Afganlı Müslümanların bir çağrısı yer alıyor. "Rus ayısını tepelemekte bize yardımcı olun" diye çağrı yapan Afganlı Müslümanlar, Rusya'ya karşı Muslüman ülkeler arasında gereken dayanışmanın olmayışını eleştirerek şöyle diyorlar: 

"Bu gevşeklik ve düşmana karşı teslimiyetçi tavır ne zamana kadar devam edecektir? Bu zayıflık, bu zillet ne zamana kadar sürsün? (...) Ne zaman yardımlaşma ve dayanışmayı kendi aramızda da gerçekleştirebileceğiz? Darmadağın bir halde, birbirimizi, Batı ve Doğu emperyalizminin yutması için birer hazır lokma olarak ne zamana kadar terk edeceğiz?" 


Uluslararası 7. İstanbul Festivalinde bugün 


MEYDAN 


'SEVIYELI 
KURULTAY’ 


Meydan'ın temmuz sayısında, CHP Kuraltayı eleştirilerek şöyle deniyor: 

“Ecevit, CHP Kurultayının seviyeli geçtiğini söyledi: Bakalım bu seviyeli kurultayda neler oldu? Evvela döğüştüler, birbirlerine faşist diye bagırdılar. Ecevit mide spazmı geçirdi. Kürsüye çıkanlar, kendi gözlerindeki çöpü görmediler, muhalefete ver yansın ettiler, sonunda da seçimler yapıldı, Ecevit kazandı. 

Hiç kimse Türkiye neden AET dışında kaldı? 
Şu Ruslar bizde petrolü nasıl bulacaklar? Dışardan yardım görseniz bile, bu yardımla değirmeni nasıl öğleteceksiniz? diye sormadı. Hiç kimse artan cinayetlerin nasıl durdurulması gerektiğini öğrenmek istemedi ve bu kurultay haklarında soruşturma ö- ge bulunan iki bağımsız bakanı çılgınca alkışdadı. 

Ne seviyeli kurultay yarabbi?" 


“NARCISO YEPES”GİTAR RESİTALİ 


Yer: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat: 19,00 Fiyatlar: 200, 


150, 100, 50 lira. 


LADISLAV FiALKA PANTOMİM TOPLULUĞU 


Ladislav Fialka tarafından 1950 yılında kurulan Çekoslavak pandomim topluluğu, 1956'dan beri sayısız sahne film ve televizyon yapg ^n hazırlamış 27 ülkede gösteriler yapmıştır. 


Topluluk İstanbul Festivaline "Aşk" ve "Sözsüz oyunlar" adlı iki o- 


yunla katılıyor. 


Yer: Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat: 21.30. Fiyatlar: 125, 


100, 75, 50 lira 


MOiSEYEV DANS TOPLULUĞU 


Yer: Açık Hava Tiyatrosu. Saat: 21.30, Fiyatlar: 200, 150, 100, 75, 


50 lira 


Transfer için milyonların yetmediği Trabzonsporlu Serdar, kulübü ile 100 bin liraya anlaştı. 


ANKARA—AA 
1979-1980 Futbol sezonu transfer sözleşmeleri Futbol Federasyonuna 


bildirilmeye başlandı. Ancak federasyona gelen sözleşmelerde, o günlerce basında yer alan yüksek transfer rakamlarının bulunmadığı dikkat çekiyor. 

Futbol Federasyonuna gelen sözleşmelere göre Trabzonsporlu Serdar'ın kulübü ile 100 bin liraya anlaştığı ileri sürülüvor. Ayrıca sözleşmelerde 


ÇAKMUR, VALİLİKLERE GÖNDERDİĞİ GENELGE iLE KARATE VE TEKWANDO SALONLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ 


ÇAKMUR”SPORDA AŞAMA TABANDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE 


GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR” 


DEDI 


İZMİR (THA) 
Gençlik ve Spor Baka- 


nı Yüksel Çakmur, valilik- 


lere birer genelge göndererek il sınırları içinde faaliyet gösteren Karate ve Tekvando salonlarının kapatılmasını istedi ve yeni açılacak olanlara da kesinlikle izin verilmemesini istedi. 

Spor Akademilerinin militan yuvası olmaktan kurtarıldığını söyleyen Çakmur "Danıştay sınavları iptal etmemizi olumlu karşıladı. Daha önceki hükümetler döneminde sporcu kisvesi altında akademilere  yerleştirilen gençlerden, bu eğitim kurumlarını arındırdık “ dedi 


1979 yılı sonuna 
kadar özellikle Güney- doğu ve Doğu Anadolu 
yu da kapsayan illerde 22 
spor salonunun hizmete açılacağını belirten Çakmur daha sonra şunları söyledi: 


"18 aylık hükümet dönemimizde spor yatırımları için ayrılan ödeneklerden kısıtlama yapmadık. Önümüzdeki ay sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 
spor salonunu, hizmete açacağız. Halen 21 ilimiz de kapalı yüzme havuzu inşaatları devam ediyor. 

Kitle sporuna yönelik çalışmalarımız en üst düzeye ulaştı. Yeni spor saha ve salonlarının. hizmete girmesinden sonra halkı spora teşvik için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporda aşama tabanda: yapilacak değişikliklerle gerçekleştirilir. Üst düzeyde yöneticilerin değiştirilmesi spor anlayışımızı değiştremez." 

Çakmur konuşmasını İstanbul'da 12.500 kişilik salon ve çevresinde 5 
küçük salonla bir spor kompleksinin gerçekleştirileceğini söyleyerek bitirdi. 


Türkiye den hiçbir hakem 1983' e kadar FİBA hakemi 


olamayacak 


eFiBA, düzenlediği kursa katılacak hakemlerin ismini istedi, ancak Basketbol Federasyonu isim bildirmedi 


ANKARA (THA) 
Basketbol Federasyonunun yanlış tutumu nedeniyle Türkiye'den hiç bir hakem 1983 yılına kadar FİBA hakemliği- ne yükselemeyecek. 


Avrupa Basketbol Federasyonu, (FİBA) uluslararası hakem kursunun 
1980 Olimpiyatları sırasında Moskova'da yapılacağını bildirmiş ve sınava katılacak hakemlerin isimlerinin kendilerine bildirilmesini istemişti. 

FİBA yazısında ayrıca bundan sonra uluslararası 
hakem, seminerinin 1983 
yılına kadar açılmayacağını da ifade etmişti. 


Basketbol Federasyonu, FİBA'nın bu uyarıana karşılık hiç bir ha- 


zırlık yapmadı ve isim bildirmedi. Alınan bilgiye göre FİBA hakemliği sırası gelen Ömer 0- zan, Doğan Ersavaş, Süleyman Yaşar, Aydın Şenolsun ve Celal Alptuğ Moskova'daki sınava katılamayacaklar. Daha sonradan konan35 yaş sınırını dolduracaklarından bir daha FİBA hakemliği- ne yükselemeyecekler. 


Öte yandan halen Fİ- 
BA hakemi olanlardan Hüsamettin Topuzoğlu ve Ertan Anadolu, önümüzdeki yıllarda yaş hadlerini doldurarak sahadan ayrılacaklar. 


Bundan dolayı Türkiye'de FİBA hakemi olarak Oktay üner, Nejat Duran, Gökhan Günalp ve Aydemir Ekti kalacak. 


Hep aynı şarkıyı söylüyorlar . 


Sebastian 


Coe, rekor 


Mehmet Ekşi ve Necdet'in Beşiktaş'la birer milyon liraya Kemal'in 990 bin liraya ve Orhan'ın 800 bin liraya Galatasaray'la anlaştıkları gösteriliyor. 

Öte yandan Futbol Federasyonuna gelen sözleşmelerde yer alan rakamların yanısıra transferi için milyonların yetmediği ve iki üç kulübün birbirine düştüğü Trabzonsporlu Serdar'ın Trabzon ile anlaşması Futbol Federasyonunda şaşkınlık yarattı, 

Futbol Federasyonu yetkilileri ellerine gelen sözleşmeye göre hiç bir şey yapmayacaklarını belirttiler ve "Bizim için esas olan futbolcu ile kulüp arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme de federasyona geldiğine göre burada- ki rakama inanmak zorundayız" şeklinde konuştular. 

Futbol Federasyonuna gelen sözleşmelere göre bazı futbolcuların yeni kulüpleri ile yaptıkları sözleşmeler ve kulüplerinden aldıkları transfer paraları şöyle: 


N BEŞİKTAŞ: 3 
N Mehmet Ekşi 1 milyon lira N Necdet . .. . 1 milyon lira N Samet. .. 400 bin lira 
N TRABZONSPOR : 

N Serdar .... 100 bin lira 

N BURSASPOR: 

N Bahtiyar. . . . . 300 bin lira N FENERBAHÇE: 

N Cemil...... 300 bin lira 

N Adem...... 300 bin lira N Cemi. 200 bin lira 
N GALATASARAY: 

N Kemal..... 990 bin lira 

N Orhan.....800 binlira 


kırdığı yarışmada 


800 metrenin yeni dünya rekortmeni 
Sebastian Coe 
1980'de 1500 metre koşacak 


İLAN 
İstanbul Asliye 8 nci Hukuk Hakimliğinden 


1977/121 

Davacılar Doğan ve Süleyman Geyik vekili tarafından davalı Etiler, Nisbetiye Caddesi, Arzu Divan Apt. D.22 de mukim ERGÜN DERİN aleyhine alacak davası ikame edilmiş, dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş ve gıyab kararının de ilanen tebliğine karar verildiği halde kanuni süre içinde gıyab masrafı verilmediğinden yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince taraflar arasında ceryan eden alacak davasının duruşması 3.10.1979 günü saat 9.30 da yapılacağından adı geçen mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz zımmında duruşma gününün davalı ERGÜL DERİN'e tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 
11.6.1979 


(Basın: 5196-1124 


OSLO 

“Her şey çok iyi geçti fakat ben inanıyorum ki çok daha hızlı olabilirdim” 1.42.33 ile yeni bir dünya rekoru kıran İngiliz Sebastian Coe yarışı bitirdikten sonra bunları söylüyordu. 

Coe, böylece Kübalı atlet Juantorena'nın 1.43.40'lık derecesini 1.07 saniye ile geri bırakmış oldu. Juantorena, Sofya'daki yarışta dünya rekorunu kırdıktan sonra şöyle diyordu: "Benim derecemi sadece Mike Boit geçebilir ve kırabilir." 

Sebastian Coe ise kendisinin de hesaba katılması gerektiğini kekor kırdığı yarışmayla 


ortaya koydu. Çünkü o, 14.000 seyirci önünde 
400 metreden sonra öne geçti ve finişteyken 


bütün rakiplerini 30 
metre arkada bıraktı. 
Bu yarışmada ikinci gelen Evend White "sadece"'1.45.75'lik bir derece yapabildi. Mike Boit ise yarışmadâ 1.47.33' 
lük derece ile ancak üçüncü olabildi. 

Uzun yıllardır baba- sı tarafından yetiştirilen Coe, daha 4 yıl önce yapılan Avrupa Gençler Şampiyonasında 3. olmuştu. 1977'de ise Avrupa çapında başarılı bir sonuç aldı. Avrupa Şampiyonasında yılın en iyi derecesini koşan Doğu Almanyalı Olaf 
Bayer (1.43.8 koştu) ve 


kendi vatandaşı Steve Ovett'tin (1.44.1 yaptı) arkasından 1.44.8 ile üçüncü oldu. Her şeye rağmen Coe geçmişte en iyi derecesini 1978' 
de 1.43.97 ile elde etti. 

Yine dünya şampiyonu Sebastian Coe'nin 
1980 Ölimpiyatlarında 
ki hedefi 800 metre 
koşmak değil 1500 
metre koşmak. Coe, 
1500 metre benim için 
ideal branş” divor. 

Yeni dünya rekortmeni 1500 metrede nasıl bir derece elde eder kesin bir şey söylenemez ama bu daldaki rekor 1974'ten buyana 3.32.2'lik bir derece ile Tanzanyalı atlet Filbert Bayi'nin elinde bulunuyor. 


ipekçi”nin kati 


Baştarafı 1. sayfada tan Sokak köşesinde eylem yapmayı kararlaştırdım. Eylemde kullanmak üzere yine hemşerim olan, Cağaloğlu'nda İnan İşhanında çay ocağı işleten Mehmet Şener'den tabanca istedim. Kendisinden 9mm'lik gestapo tipi horozlu bir tabanca aldım. Olay günü akşamı, Yavuz Çaylan'a, bu öğrenci ve işçi katliamlarının aşırı boyutlara ulaştığını, bunun son bulma- sı için düzenin ileri gelenlerinden birini vuracağımı söylemiştim. Birlikte 
34 EV 301 plakalı oto ile 
daha önce tespit ettiğim yere geldik. Yavuz Çaylan'a otoyu park etmesini söyledim... Abdi İpekçi'nin otosunu görünce ağırlaşmasından istifade ederek fırladım ve dörtbeş el ateş edip, olay yerinden kaçıp, Yavuz Ç? ylan'ın sevk ve idâresinde- ki oto ile ayrıldık... Olayın planlanmasında tabancayı aldığım Mehmet Şener isimli kişinin de kâtkısı vardır. Yavuz Çaylan'ın da bilgisi bulunmaktadır... Tabancayı Aksaray'a döndükten sonra ‘MHP İl binasında bulunan Mehmet Şener'e tesdim ettim..." 


YAVUZ ÇAYLAN'IN 
İFADESİ 

Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı Yavuz Çaylan da verdiği ifadede, elinde olmayan nedenlerle sağ görüşü benimsemiş bulunan kişilerle hareket ettiğini belirterek, suçunu itiraf etti. 

Yavuz Çaylan, Abdi İpekçi'yi öldürdükten sonra Mehmet Ali Ağca ile birlikte olay yerini terk ettiklerini ve bir süre sonra birbirlerinden ayrıldıklarını belirtti. Yavuz Çaylan, daha sonra Aksaray'daki MHP İl bi nasına gittiğini ve Mehmef Ali Ağca ile Mehmet Şener'i orada otururken bulduğunu anfattı. 


NASIL YAKALANDI? 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basna vaptığı açıklamada, Mehmet Ali Ağca' 
nın, bir ihbar üzerine, Beyazıt'ta: komandoların devam ettiği Marmara Kıraathanesinde üzerinde, Kemal Mıhçıoğlu adına tanzim edilmiş bir nüfus cüzdanı ve 6.000 lira para ile birlikte yakalandığını, Abdi İpekçi'nin öldürülmesine tanık olan bir kişinin sanığı kesin olarak 


TAN e e } 


Sıra MHP'nin yakasına yapışmaya geldi 


Baştarafı 1. sayfada 


Artık her şey apaçık ortada. Cinayet merkezi ve katiller bütün suçlarıyla yakayı ele verdi- 


ler. 


Katillerin hepsi MHP'li MHP binalarında planlandı. 


çıktı. Cinayetler 


". tabancayı Aksaray'a döndükten sonra MHP İl binasında bulunan Mehmet Şener'e teslim ettim!' Bu sözler Abdi İpekçi'yi öldüren kurşunları sıkan katil Mehmet Ali Ağca'ya 


“Aksaray'a geldik. Ben otoyu park ettim. 


MHP İl binasında televizyon bulunan odaya 


çıktım. Mehmet Şener ile Mehmet Ali Ağça 


odada oturuyorlardı... 


met Şener ile Mehmet Ali Ağca'dır", Bu sözler de yine İpekçi'nin katillerinden Yavuz 


Çaylan'a aittir. 


Bizzat katiller cinayet merkezini de gös- 


termektedirler. 


Türkiye'de herkes, 


bu cina- 


yetlerin merkezinin MHP olduğu konusunda 


hemfikirdir. ` 


Yüzlerce kişinin katili ve yüz- 


lerce delil ortadadır. Artık iş, bu cinayetleri 

planlayan, yöneten merkezin, yani MHP'nin 

açıkca yakasına yapışmak noktasına gelmiştir. 
Türkiye'nin selameti için artık bu adım 


atılmalıdır. 
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Yetkililer ve sorumlular hiç bir gerekçeyle ve bahaneyle bu görevden kaçamaz, 


a Si 


19.00 HABERLER 
19.05 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ (44.bölüm), 


19.30 


COCUKLARA MÜZİK 


20.00 FASIL: Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu uşşak makamında şarkılar su- 


nacak. 
20.30 HABERLER 


21.15 SAZ ESERLERİ: Hilmi Rit ve Coşkun Sabah, Rast Saz Semaiini seslendirecekler. 
21.20 YEREL YÖNETİMLER 

21.45 AŞK GEMİSİ (Utangaç Capkın) 

22.30 HABER PROGRAM 


23.20 HABERLER 


TRT 1: 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.20 Çocuklar İçin 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Hafif Müzik 
11.20 Türküler 

12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Birike Birike 
15.01 Yaşayan Hukuk 
15.21 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 
16.05 Türküler Geçidi 


TRT2 


L8.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.50 Türküler Geçidi 12.20 Şarkılar 

12.40 Türküler 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların İçnden 15.00 Hafif Müzik 
15.30 Türküler 

16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
10.30 Çeşitli Melodiler 10.45 Saz Eserleri 
11.00 Öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


16.30 Şarkılar 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 23.40 Şarkılar 
00.02 Gece Yarısından Sonra - 
00.40 Küçük Konse 
01.00 Kapanış 
01.05-05.00 Gece Yarısı 


17.30 Küçük Konser 
18.50 Hafif Müzik 
19.45 Türküler 
20.00 Fasıl 
20.30 Türk Hafif Müziği 20.45 Türküler 
21.05 Şarkılar 
22.00 Barok Müzik 
23.00 Solistlerden Şarkılar 
23,35 Hafif Müzik 
23.55 Kapanış 


15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Dünyasından 17.06 Sizler İçin 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Konseri 

21.00 Büyük Eserler 

22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Sahibi: BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. adına 


Aydınlık 


FERİT İLSEVER 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


teşhis ettiğini belirtti. 

Emniyet OMüdü-lüğünün açıklamasında, sanıklardan Yavuz Çaylan'ın da ele geçirildiği, olayın diğer sanıkları olan Mehmet Şener ile kardeşi Hasan Hüseyin Şener'in ise halen kaçak oldukları belirtildi. 

KATİLİN ANNESİNİN 

EVİNDEKİ ARAMA 

öte yandan, Mehmet 
Ali Ağca'nın Malatya'da bulunan annesinin evin- de yapılan aramada MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in :fotoğraflarıyla, 9 Işık broşürü, bozkurt resim ve afişleri ile MHP tarafından yayınlanmış çeşitli kitaplar bulundu. 

Bu arada Malatya Emniyet Müdürü Selim Ayşıl, bir açıklama yaparak, Abdi İpekçi'nin ölümünden 15'gün önce Mehmet 
Ali Ağca'nın annesinin bir bankadaki hesabına 
100 bin lira yatırıldığının 
belirlendiğini açıkladı. 
Ağca'nın annesi ilk ifadesinde bu paranın Belçi- ka'daki dayısından geldiğini belirtmesine rağmen daha sonra ifadesini değiştirerek bu parayı kendisinin  biriktirdiğini söyledi. 


SIRA 

AZMETTİRENLERDE 

Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu da basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın iki safhada sürdürüldüğünü söyledi. 
Birinci safhada tetiği çekenlerin ele geçirildiğini, ikinci ve önemli safhada ise. sıranın sanıkları bu cinayete azmettiren ve tetiği çektirenlerin yakalanmasına geldiğini açıkladı. Ve bu konuda elierınde yeterince delil olduğunu sözlerine ekledi. 


NASIL 
ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ 
Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekci,1 Şubat günü saat 19.45 de evine giderken Nişantaşı Emlak Caddesinde özel arabasının içinde uldürülmüştü. 

"Katil büyük bir sogukkanlılıkla trafiğin sıkışmasından yararlanarak duran arabaya yaklaşmış ve direksiyonda oturan Abdi İpekçi'yi arabanın camından kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. 

Daha sonra görgü tanıklarının ifadelerinden, katile Anadol marka beyaz bir otomobilin içinde bulunan bir kişinin yardım ettiği ve birlikte kaçtıkları tespit edildi. 


AĞCA KİMDİR? 

Abdi İpekçi'yi öldüren komando Mehmet 
Ali Ağca İktisat Fakültesi öğrencisidir. Ağca, aslen Malatya'lı olup 22 yaşındadır. Ağca, daha önce kaldığı akrabalarının yanından ayrılarak cinayetten bir süre önce bir otelde kalmaya başlamış tı. 

GÖRGÜ TANIĞI 

TESPİT EDİYOR 

Mehmet Ali Ağca ya- 


Hergün... 


Baştarafı 1. sayfada rede Ali Bilir kendisini öldürmek istiyor. Ona işkence yaptılar" diye bagırmaya başladı. 

Biz, farklı hücrelerde kaldıkları halde nasıl oluyor da Ali Bilir'i tanıyor diye merak ettik. Emniyet yetkililerine sorduğumuzda onlar, "genellikle aynı tandanslı kişiler birbirlerini tanıyorlar ve savunuyorlar"' şeklinde cevapladılar. Görüleceği gibi MHP'li katil Ağca yine kendisi gibi MHP'li katil Ali Bilir'i tanıyor ve savunuyordu. 

Bilindiği gibi Ali Bilir, oAkıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel'i öldürmekten sanık olarak gözaltında bulunuyor. 

Toplantıda birşey açıkça belli oluyordu. 
Bu katil, özel olarak yetiştirilmiş, eğitilmiş ve kamuoyunun muazzam baskısı karşısında dizlerinin titrememesi için çaba harcanmışı o Bütün bu çabaya rağmen Mehmet Ali Ağca MHP ile olan ilişkisini gizleyemedi, 

Mehmet Ali Ağca basına tanıtılırken bütün gazetelerin muhabirleri Emniyet Müdürlüğüne gelmişlerdi. Ancak MHP 


yanlısı Hergün gazetesinin muhabiri görünmüyordu... 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


kalandıktan ve ilk sorgusu yapıldıktan sonra olayın tek yakın görgü tanığına gösterildi. Can güvenliği açısından ismi gızlı tutulan tanık, sanığı görür görmez "Abdi Ipekçi'nin katili budur" dedi. 

BEYAZ ANADOL 

VE ŞOFÖRÜ 

Abdi İpekçi'nin óldürülmesinden sonra polisin olay yerinde yaptığı araştırmalar so- 


nucunda, olayda. kullanilan Anadol marka beyaz otomobilin bazı 


kimseler tarafından görüldüğü tespit edildi. 

Bilindiği gibi olaydan sonra görgü tanıklarından biri olan 11 yaşındaki Rıza Okatar adlı çocuk da: "Beyaz Anadol marka otomobilin direksiyonun- da bir kişi oturuyordu, arabanın dışında da ayakta bir kişi duruyordu. 
Katille, dışardaki genç birbirlerine başlarıyla 'evet' işareti yaptıktan sonra arabaya bindiler ve hızla uzaklaştılar" diyordu. 

Daha sonra arabanın şoförü. olan Yavuz Çaylan, Özel bir polis ekibi tarafından Adana'da yakalandı. Çaylan, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisiydi. 

Yavuz Çaylan, verdiği ifadede Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayına karıştığını, ancak arabayı sürmekten başka bir suçu olmadığını ve araba- dan dışarı çıkmadığını söyledi. Yine yapılan soruşturma sırasında, Abdi İpekçi'nin öldürülmesini . içlerinde Ağca ve Çaylan'ın da bulunduğu bir grup komandonun cinayet yerine birkaç kez gelmeleriyle en ince ayrıntılarına kadar planladıkları da ortaya çıktı. 


ARANAN 
KOMANDOLAR 
Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yakalanan Mehmet Ali Ağca ile Yavuz Çaylan'dan sonra 
Hasan “Hüseyin Şener, Eşref İleri ve Mehmet Şener adlı komandolar da aynı suçtan aranma- ya başlandılar. 

Bunlardan Eşref İleri ve Mehmet Şener adlarındaki komandolar 
Abdi İpekçi'nin öldürülmesinde kullanılan silahları temin etmek ve Ağca'ya vermekten aranıyorlar. 

Komando Hasan Hüseyin Şener ise diğer sa- 


nıklar ve katil zanlısı ile birlikte bir grup oluşturmak ve birçok olaya 


girişmek suçundan aranıyor. 
TUTUKLANDILAR 


Abdi İpekçi'nin katili “İpekçi'yi planlı öl- 


dürmek'' suçundan tutuklandı. 
İstanbul Sıkıyönetim 


Mahkemesi MHP'li Mehmet Şener hakkında "İpekçi'yi planlı olarak öldürmeye oazmettirmek" suçundan gıyabında tutuklama kararı verdi. 
Abdi İpekçi'nin kati- - li olarak yakalanan Mehmet Ali Ağca ile olaya iştirak eden taksi şoförü Yavuz Çaylan dün emniyette yapılan açıklama- dan sonra Sıkıyönetim Askeri Savcılığına gönderildi. İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcısı sanık Mehmet Ali Ağca'yı "Taammüden adam öldürmek" suçundan, Yavuz Çaylan'ı “"Taammii- den adam öldürme olayına iştirak etmek" suçundan, firarda olan MHP'li Mehmet Şener'i de "taammüden adam öldürmeye azmettirmek" suçlarından tutuklanması için Sıkıyönetim Aske- 


ri Mahkemesine sevketti. İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi 


sanık Mehmet Ali Ağca ile Yavuz Çaylanı ilk sorgularından sonra tutukladı. Mahkeme firarda olan MHP'li Mehmet Şener hakkında da gıyabi tutuklama kararı verdi. 


Kamran İnan, 
Birleşmiş 
Milletler Cenevre Temsilcimiz oldu 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Bitlis eski Senatörü Kamran İnan, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine atandı. 
Atamayla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. BM Cenevre Temsilcimiz Ercüment Yavuzalp ise Moskova Büyükelçisi oldu. 

AP Senatörü Kamran 
İnan, bundan bir süre önce siyasetten çekildiğini açıklamış 've senatörlükten istifa etmişti. İnan, son AP Büyük Kongresinde Demirel'e karşı genel başkanlığa adaylığını koymuştu. 


Cinayetten sonra ne demişlerdi? 


MHP “yakalananlar layık oldukları cezaya çarptırılmalı” diyordu 


HABER MERKEZİ 


Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonra çeşitli çevreler tepkilerini söyle belirttiler: 


CUMHURBAŞKANI FAHRİ KORUTÜRK : 


“Bu acı olay vesilesi ile ülkemizi bölmeyi ve parçalamayı amaçlayan karanlık güçler karşısında ulusça artık her türlü çekişmeyi bir yana bırakarak ortak bir tavır takınmak gerektiğini bir kez daha hatırlatırım." 


BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: "İpekçi'ye karşı bu korkunç saldırıyı ve bu korkunç cinayeti yöneltenler muhtemelen Türkiye'de demokrasiyi yaşatmaya çalışanları, Türkiye'de Atatürk ün kurduğu devleti güçlendirmeye katkıda bulunmak 


isteyenleri 


ve ülkemizde iç barış sağlanmasına kat- 


kıda bulunmak isteyenleri ve öteden beri bu konularda büyük bölümüyle ön planda çaba gösteren Türk basınını ve onun değerli mensuplarını sindirmek istiyor 


olabilirler. " 


CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI SIRRI ATALAY 


“Tüm vatandaşlarıma ve Cumhuriyet Senatosu üyesi arkadaşlarıma ulusal beraberlik çağrısında bulunuyorum. Sayın Abdi İpekçi'nin menfur suikaste maruz kalması bizi böylesine bir beraberlik çağrısına götürebilirse bundan hem ülke, hem milletyarar görecek- 


YUNAN GAZETECİLER SENDİKASI 


“Atina'yı di eden gazeteciler grubunun içinde 


bulunan Abdi 


pekçi'nin ölümü bizleri acıya boğdu. 


Biz Yunanlı gazeteciler olarak görevlerimizi yerine getirebilmek için Türk gazetecilerle dayanışma halinde 


çalışmak istiyoruz." 


MHP 
Cinayetin ertesi günü bir açıklama yapan MHP Başkanlık Divanı, "Cinayetle ilgili olarak yakalananların 


layık oldukları cezaya bir an evvel çarptırılmalarını' 


istiyordu... 


Sendikamızın, 


yapılacaktır. 


Gündem 


1- Açılış ve Yoklama 
2- Divan Seçimi 
3- Saygı Duruşu 


6- Eleştiriler 

7- Tüzük Tadili 

8- Seçimler ve Tasnif 

9- Temenniler ve Kapanış 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA; Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah, Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


KONGRE İLANI 

4. Olağanüstü Genel Kurulu 12 Ağustos 1979 Pazar günü Saat 10.00'da Türkocağı Cad. 
NO. 1 Cağaloğlu/İ stanbul adresindeki Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonunda aşağıdaki gündeme göre 


Yasa gereği tüm Üyelerimize duyurulur. 
Kimsan- ş Sendikası Yönetim Kurulu Adina Genel Başkan 


4- FaaliyetRaporlarınındpkunması 5- Yönetim Kurulunun İ brası 


İbrahim Şengül 


YURTDIŞI B 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 
/M 60 


Tel: 103 42 Tel: 
0611 437 595 


dürmüş. 


şılmaktadır. 


yor. 


Çünkü Mosi 


maktadır. 


yardım ediyor. 


MHP'yi koruyanlar ve anarşi 


Baştarafı 1. sayfada 


yapmış bu cinayet şebekesi ? Gözünü kırpmadan Abdi İpekçi'yi, Doğan Öz'ü, Bedrettin Cömert'i ve daha nicelerini öl-Kahramanmaraş'ta yurttaşımızın kanma girmiş. Birlik ve demokrasi isteyen herkese saldırmış. 
böyle bir şebekenin ardına geçilerek bu cinayet örgütüne yönelen öfke bastırılmaya, daralan çember gevşetilmeye çalı- 


yüzlerce 


İşte 


Son zamanlarda işlenen cinayetlerin birer birer ortaya çıkması, MHP'yi zor duruma düşürdü, Gerek Kahramanmaraş davası , gerekse sıkıyönetim mahkemelerinde bu partinin cinayetlerdeki ması, Türkeş'in sürdürdü siyasetine ağır darbeler indirdi. Abdi İpekçi'nin katilinin yakalanmasıyla MHP iyice köşeye sıkıştı. Artık gündemde MHP hakkında yaptıklarının hesabının sorulma- sı vardır. İşte bu şartlarda devlet partisinin bazı temsilcileri öne atılarak bu gelişmeyi durdurmaya çalışıyor. 

Hangi hesapla yapılırsa yapılsın bu tutum ülkemize büyük zararlar veriyor. Faşistlerin korunması, onlara yeni cinayetleri için destek olmaktan başka bir işe yaramıyor. MHP'nin varlığı Türkiye'deki özgürlükler için bir tehdittir. MHP'nin terörü devam ettirebilmesi, Moskovacı sahte solun Türkiye'yi parçalaması için giriştikleri saldırılara da zemin oluşturu- 


lünün saptan- i iç kargaşalık 


Bu çevrelerin denge hesapları yanlıştır. Onlar MHP'yi kollayarak teröristler arasında bir denge kuracaklarını sanıyorlar. Meydan sahte sola kalmasın diye başka bir cinayet şebekesini korümak en çok bunları besleyen Rusya'nın işine yarıyor. 
Ç sacı sahte sol, MHP terörünü gerekçe göstererek, karşı saldırı ve zorbalığı körüklemekte ve kendine bir yer aç- 


Şimdi MHP'yi koruyan çevrelere soruyoruz? Sizler gerçekten anarşiyi önlemek istiyor musunuz? Siyasi cinayetlerin son bulmasını istiyor musunuz? Türkiye'nin birliğini istiyor musunuz? 

Bütün bunları istiyorsanız MHP'yi kollamayı bir yana bırakmalı ve Abdi İpekçileri öldürten cinayet ocağının sönmesi için çalışmalısınız. Anarşinin bir kanadını koruyan, anarşiye karşı mücadele edemez. 
Devleti koruma adına katilleri kollamak, çok önemle üzerinde durduğunuz devletin temellerine dinamit koymaya hizmet ediyor. Devletin otoritesinin kalmadığın- dan yakınıyorsunuz, polisin iş göremez hale geldiğini ve anarşinin devlet içinde cirit attığını söylüyorsunuz, sonra da kalkıp MHP'yi kolluyorsunuz;: MHP devlet ve 

“ülke #çinde'anarşinin'bir kanadıdır. Devlet": partisi bu tutumuyla en çok anarşistlere 


MAMA 
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Acil yardımla ilgili ikili anlaşmalar ağustos sonuna kadar tamamlanacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'ye, OECD. ülkeleri tarafından yapılacak acil yardımla ilgili olarak üye ülkelerin hükümetleriyle Türkiye arasında imzalanacak ikili anlaşmaların ağustos sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. 

Bilindiği gibi OECD yardımı çerçevesinde ilk anlaşma İsviçre ile geçen ay imzalanmıştı. 

Öte yandan 14 Temmuz cumartesi günü F.Almanya ile 180 milyon marklık bir anlaşma daha imzalanacak. F.Almanya ile daha sonra imzalanacak anlaşmalarla bu kredi miktarının 340 milyon marka çıkartılacağı belirtildi 


Bu arada temmuz ayı sonuna kadar İtalya ile anlaşmaya ( varılmasının beklendiği de bildirildi. 


Bunun dışında kalan diğer ülkelerle anlaşmaların ağustos sonuna kadar tamamlanacağı böylelikle acil yardım fonuna dahil bütün ülkelerle ikili anlaşmaların sonuçlandırılmış olacağı belirtildi. 


ve 


Deterjana yüzde 50-60 oranında zam yapıldı 


İZMİR (AA) 
Krem, sıva ve toz deterjanların toptan ve parakende fiyatlarına yüzde 50-60 oranında zam yapıldığı bildirildi. 
BAKSAN Bakkallar 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri, zamma rağmen piyasada mal bulunmadığını öne sürerek piyasaya yeterince deterjan çıkarılmamasından yakındılar 


ÜROLARI 
FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


yii 


Milli Bağımsızlık ve Birlik Toplantısı 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


Ozanlar 
Yer:Edirne Esnaf Kefalet Koop Salonu 
15 Temmuz Pazar 


rkiye İşçi Köylü Partisi BİGA 


Biga İlçe Örgütünün açılışı 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


Tel: 
314761 


EDİRNE 
Milli Bağımsızlık ve Birlik Toplantısı Konuşmacılar: 


Necmi Demir 
O.Gürhan Ertür 


(Aydınlık Gazetesi Müessese Müdürü) 


ve 


Konuşmacılar: Oral Çalışlar 


(Aydını. 


Genel Yönelmeni) 


İlkay Demir 
Hasan Açıkgöz 


(TİKP I 


Ozan 
15 Tem 
Biga Bel 


Sakarya 
(T. Tic 


N Türkiye o 
İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


İSVİÇRE 
Ch, des Cotes | 


1020 Re: 
Tel: 


34 21 72 


Apocuların beş cinayeti 


Baştarafı İ. sayfada rüsünün bütün yurtta işledikleri cinayetleri tek tek orlaya çıkaracağız. 


ADAM ÖLDÜRMEYİ 
KABUL ETMEDİĞİ 
İÇİN ÖLDÜRDÜLER 


Hasan Kuş, ölmeden kısa bir süre önceye kadar aktif olarak Apocu- 


ları savunuyordu. Apocular, Hasan Kuş'a bir gün bir kişiyi öldürmesini 


söylediler. Hasan Kuş,bu görevi reddederek Apocularla eskiden beri var olan sıkı bağlarını büyük ölçüde askıya aldı. Bunun üzerine Apocular telaşlanarak. bu işin ilerde açığa çıkmasından şüphelenmeye başladılar. 
Hasan Kuş'u öldürme kararı aldılar. Bu kararı uygulama görevini de yine bir başka Apocuya verdiler, Bu şahıs,geçtiğimiz 
1978 yazında bir gün Hasan Kuş'un evine giderek Hasan'ı ilk önce çarşıda bulunan bir akrabasının evine davet etti, Kuş, yorgun olduğunu gerekçe göstererek bu isteği reddetti. Bunun üzerine ,yyol- da gezmeye çağırdı. 

Hasan bunu da reddedince kendi evine davet etti. 
Katil,evde bir anda silahını ateşleyerek Hasan'ı vurdu. Ertesi gün düzenlenen cenaze töreninde "kahrolsun katiller" diye sloganlar attılar.İlk önceleri başka grupları hedef alarak "bunlar öldürdü" demeye © başladılar. Ancak bu kışkırtma ve iftiraları itibar görmeyince, olaya kaza süsü verilerek örtbas edilmeye çalışıldı. Ancak Hasan Kuş' un ağabeyi Mustafa Kuş, olayın üzerine giderek cinayetin Apocular tarafından tertiplendiğini ortaya çıkardı. Mahkeme önünde böyle bir ifade vermeye hazırlandığı bir dönemde yine iki Apocunun saldırısma uğradı. 
Apocular iki kez Mustafa Kuş'un yolunu keserek saldırdılar. Her iki saldırı da da başından ağır dar- 


içişleriBakanı,TV'de 


Nazlı Ilıcak ve 

Örsan Öymen” le 

anarşi konusunu tartışacak” 


, ANKARA (ÖZEL) 

İçişleti Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in bu gece TV'de Tercüman gazetesi yazarlarından Nazlı, Ilıcak ve Milliyet gazetesi yazarlarından Örsan Öymen ile anarşi konuain tartışacağı bildiril- 

i 


ık Gazetesi 


zga İlçe Başkanı 


Nedret muz Pazar Saat: 20.00 
ediye Düğün Salonu 


Mah Bayram Sok aret Bankası karşısı) 
BİGA 


21 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 


nens 1 yıllık 1800 TL 


beler alan Mustafa Kuş, belli ölçülerde akli dengesini kaybetti. Apocular Mustafa'yı, .sık sık ''Söylersen seni de öldüreceğiz. Mahkemede böyle ifade verirsen seni de temizleyeceğiz" diyerek tehdit ettiler. 


Son derece yoksul ve kimsesiz olan Hasan 
Kuş'un annesi ve baba- sı da bu olay! bildikleri halde can korkusundan söyleyemediler. 


ZÜLFÜ ABERBEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ 


Zülfü Aberbey, Nazimiye'nin Harik köyünden, yurtsever bir gençti. 
Geçtiğimiz 1978 yılının Kasım ayında bir gün, bir grup Apocu çete, Zülfü' nün yolunu keserek dövdüler. Başına yediği ağır darbelere dayanamayan Zülfü, yere yıkıldı. Apocular öldü zannederek Zülfü'yü bırakarak kaçtılar. Zülfü daha sonra hastaneye kaldırıldı. Başından aldığı ağır darbeler sonucu iki gözünü de kaybetti. Komadan kurtulamayan Zülfü iki ay sonra da öldü. 


Zülfü'nün, Apocuların saldırısına uğradığını ve bu saldırı sonucunda öldüğünü Nazimiye'de herkes biliyordu. Bunun için Apocular “ülkücüydü. 
Biz onun için dövdük" diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştılar. Apocular böylece tepkileri yatıştıracaklarını zannettiler. 


HARAÇ VERMEYEN 
ESNAF VE MUHTAR 


Biri geçtiğimiz 1978 
yılında, biri de birkaç ay önce Tunceli'nin Nazimi ye ilçesinde iki cinayet daha işlendi. 


Apocular geçen yıl Na zimiye'de esnaflık yapan. 
Musa Yıldırım adh bir yurttaşa birkaç kez giderek haraç istediler. Musa Yıldırım, Apocuların istediği parayı vermeye razı olmadığı için bunlar tarafından ajan ilan edili 


Daha sonra da bir gün evine giderken sokakta kimliği bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldü” Ortada ajanlık iddia$ı ol” duğu için de TİKKO'cular "Adam ajandı. Kim yapmışsa doğru yapmış" diye propaganda yaptılar. Cinayetin kim ve hangi grup tarafından işlendiği ortaya çıkarılama dığı için bu cinayet birkaç ay öncesine kadar karanlıkta kaldı. Ancak. 
Nazimiye Kalman köyü muhtarı Düzali Kocamış" ın, geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülmesi ile cinayetler üzerindeki ör- 


tü aralanmaya başla 
Düzali Kocamış, köğü- ne giderken yolusskesijerek vuruldu. Her iki cimayette de aynı silahın kül lanıldığı kısa sürede anlaşıldı. Her iki cinayette kısa bir mesafeden kafa- ya ateş edilmişti. 
Apocular, harekete çerek muhtarın da aj olduğu propaganda: başladılar. Hatta daha da ileri giderek, Nazimiye" nin bazı yerlerinde ve bazı köylerde bildiriler 


dağıtarak cinayeti üğtlendiler. Ancak -halkın tepkisinden korkarak 


bildiriyi dar bir çevri çinde dağıtmayı tercih ettiler. 


Musa Yıldırım'ın siti; 


rüldüğü silahla Muhtar zali Kocamış'ın da katledildiği anlaşılınca her iki cinayetin de Apocular tarafından işlendiği açığa çıktı. 


Muhtar Düzali Koğamış'ın, kimler tarafından öldürüldüğü yaşlı bir köy lü ve muhtarın ailesi tarafından da bilinm - dir. 


APOCU MÜSLİM 
POLAT'IDA 
APOCULAR ` 
ÖLDÜRDÜ 


Bu yılın mayıs ayınds Urfa'da Müslim Polat adlı bir Apocu öldürüldü. 
Olaydan sonra Müslim Polat'ı, Halil Satıcı alı Halkın Kurtuluşu tayğaftarının öldürdüğü söylğntisi yayıldı. Halil Satıcı halen bu suçtan aranıyor. 
Olayın aslı ise şöyle: 


Halkın Kurtuluşu taraftarı Halil Satıcı'nın yolu sabah saat 11.00 sularında evden çıkarken 4-5 Apocu tarafından kesildi. 
Apocular, Halil Satıcı'nın üzerinde bir şey olup olmadığına bakmak için bir yandan üzerini ararken.bir yandan da tabancanın kabzası ile başına vurmaya başladılar. Halil Satıcı can havli ile kafasına inen tabancayı tutarak kendini korumaya çalıştı. Tam bu esnada silah patladı ve tabanca- dan çıkan kurşun o'sirada Halil Satıcı'nın üzerini aramakta olan 
Apocu Müslim Polat'ın beynine isabet etti. Müslim Polat öldü. Silahın 


“Datlamasıyla' birlikte Ha- 


lil Satıcı canını kurtarmak için kendisini Müs- li Polat'la birlikte yere attı. Bunun üzerine paniğe kapılan Apocu saldırganlar kaçtılar. Vurula- nın Halil Satıcı değil de kendi arkadaşları olduğunu öğrendiklerinde, Apocular bu sefer de Müslim Polat'ı , Halil Satıcı'nın öldürdüğü yalanını yaydılar. Halil Satıcı halen Müslim Polat'ı öldürdüğü iddiasıyla sıkıyönetim tarafından aranıyor. 


MİTİNG: 


1415 Temmuz 
Adapazarı-İzmit 
YÜRÜYÜŞ ve MİTİNGİNE 
KATIL 
Konuşmacılar: 


DOĞU PERİNÇEK 


(TİKP Genel Baskanı) 


Ali Tablacı 


(Devrimci Gençlik Birlikleri Federusyonu Genel Hsk.) 


YÜRÜYÜŞ: 14 Temmuz Saat: 80 


Yenicami ADAPAZARİ 
15 Temmuz Saat: 
Çocuk parkı İZMİT 


Türkiye 


CAGRI 


"AMERİKAN U-2 

UÇAKLARINA VE 
RUSYA’ YA 

TESLİMİYETE HAYIR? 


peaa 


parm: 


a 
$ 


16.00. 


SEKEREK NE MEYE 


İşçi Köylü Parti 


İLAN TARİFESİ 


Yurtaışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


2.4.6. sayfalar 'Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL i Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Meal 


22340-47: 


Td Belgelerle ve olaylarla 


1974 SAVAŞI DONUM NOKTASI OLDU! 


Aydınlık 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR. BİRLESİN! 


Barzani'nin yenilgisi ve sonuçları 


E Elçi ve Kırmızıtoprak arasındaki ayrılık.ikisinin de öldürülmesiyle sonuçlandı. 


Bu olaydan sonra KDP bölündü. ” Şıvancılar” adını alan Kırmızıtoprak taraftarları KDP’ den ayrıldı 


gruplar bundan sonra ortaya çıktı, 


19/5 yenilgisi Türkiye için de bir dönüm noktası oldu. Kürtler içinde Sovyet yanlısı 


Barzanı kaderini Amerika" dan gelen “ yardım” a bağlamıştı. 19/5 yılında bu destek 


kesilince irak KDP yenildi. Barzanı nin oğulları Mesut ve Idris babalarının yerini alarak Irak KOP-Geçicı Komutanlık adıyla yeniden örgütlenmeye başladılar. 


Geçici Komutanlık görüşlerini ” Yeni Strateji” adıyla yayınladı. 


Meğer ne kıymetli nesneymiş şu katır... 
Ben de doğrusu Siirt dağlarına (o vurmazdan önce bilmezdim katırın u kadar değerli bir ya- 
| ratık olduğunu. Ancak, 
Siirt'ten hareket edip de araba yolu bitip, Zı yınkı köyüne gitmek 
| için dağlara vurduğumuzda, dört saat yürü- 
| yüp de bir katırın sır- 
| tına binince kendimi 
| bir Mersedes arabanın 
| koltuğuna 
| gibi hissettim. 


Kurulmuş 


"Bizim araba katırdır. Hele 2-3 <atırın oldumu marşandiz gibi olur. İstediğin yere gidersin, istediğini taşırsın""... Zıvınk köyünde bizi gülerek karşılayan muhtar böyle söylüyordu. E, bu kadar kiymetli bir malın değeri de ona göre olur, Bir katırı 25 bin lira versen alamazsın. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
"Buradan Siirt 50 
kilometredir. Gidiş 200 
geliş 200... Eder 400 li- 
| ra. O da kamyon üstün- 
| de, traktör römerkun- 
da, rastlayabilirsen. Bu- 
|. nù veremeyen Yaya gi- 
| der. 2 günde gider, 2 
| günde gelir, 1 günde de 
işini  bitirirse eder 5 
| gün. Devlet dairesine i- 
| şin düştü mü halin hal rap. Kaymakam ba- 
| zen bizi toplantıya çagiriyor. Kara kara dü- 
| şünüyoruz",.. Böyle 
| diyordu Zıvınk köyü 
U muhtarı, Ertesi günü yo- 


KOTU 


AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


la düştüğümtizde bir minibüs bulabilmek için tam sekiz saat yol teptik. O minibüs de tıklm tıklım doluydu. 
Neyse Doğu insanının misafirperverliği kendisini gösterdi de minibüse yirmi birinci yolcu olarak girebildik. 

KUP gelmiş. Dozer- 
ler sıra sıra dizilmiş, 6 
ayda 2 kilometre yol yapılmış. Köylüler şimdi yarım saat daha az yürüyorlar. Neyse ki KUP'tan önce, hem de çok önce ismi bilinmez bir Ermeni dağları oymuş, tüneller yapmış da, küçücük bir patika ortaya çıkmış. 


Biz de böylece yolumuzu bulabildik, Bir de Ermeni yol ustası- nın hatırasına bir fotoğraf çektik. 


Hakkari 
Başkanı 


Belediye 
Abdurrahman 
Keskin "Burada 618 
yerleşim merkezinden 288'inde yol var. O da ancak arazi vitesli pikapların yaz aylarında 


çıkabileceği Oo cinsten" diyordu. Biz de Hakkari'yle Uludere ara- 


sındaki 90 kilometre yolu, 400 liradan fazla 


bir ücret ödeyerek ve arazi vitesli bir pikabın arkasında toza toprağa karışarak 


katettikten 


BOÖĞUNUN MARŞANDİIZİ 


sonra yolun değerini çok iyi anladık. 


Yol olmayınca ne olur?... Üzüm yetişir, götürüp satamazsın. Susam yetişir. Eksen belki pamuk, tütün olur, ekemezsin. Üzümü pekmez yaparsın. Hayvan sırtında daha kolay taşınır az yer tutar ve dayanıklıdır. Sonra 5-6 gün yürür Silopi'ye varırsın. Orada 10 kilo pekmez verirsin 1 teneke buğday alırsın. Kitaplarda bu ticaret usu- 


lünün yüzyıllar önce devrini tamamladığı söylenir ama Türkiye' 


de hâlâ yürür gider. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
2i 


1972 yılında sıkıyönetimin ilanı üzerine Türkiye KDP'nin sekreterliğini yapan Sait Elçi. Irak'a geçti. Sait Kırmızıtoprak da aranıyordu. O da Irak taydı. Bu sırada araların- da başgösteren görüş ayrılığı sonucu Sait Kırmr zıtoprak, Elçi'yi ve arkadaşı Mehmet Bege'yi öldürttü. Bu olayın duyulması üzerine Barzani de Sait Kırmızıtoprak'ı kurşuna dizdirdi. 


Türtiye KDP bölünüyor 

Bu çatışma bir yandan Türkiye KDP'yi başsz bırakırken, bir yandan da örgüt içinde Elçi ve Kırmızıtoprak taraftarları arasında tartışmalara yol açtı. 12 Mart'tan sonra iki grup birbirin- den hızla uzaklaştı. Sonunda eskiden beri Sait Kırmızıtoprak'la ilişki- li olan ve 12 Mart sırasında Doğu Almanya'ya kaçan birisinin başı çekmesi üzerine bu grup Türkiye KDP'den koptu. 
Böylece Türkiye KDP iki- ye bölünüyordu 

Sait Kırmızıtoprak ta raftarları kendilerine, onun takma ismi olan Şrvan'ı koydular. Şıvancılar grubu böylece ortaya çıktı. Diğerleri ise KDP adıyla çalışmalarını sürdürdüler 


1974 savaşı ve 
KDP” nin yenilmesi 


Bu sırada Irak'ta, 
Irak, hükümetinin 1970 
yılında yapılan anlaşma yı uygulamayıp, özerklik maddesini sınırlandırma» sı üzerine tekrar savaş başladı 

Ancak Irak KDP'de önemli değişmeler olmuştu. Irak'taki 'darbe- den sonra menfaatlerini kaybeden Amerika, özellikle petrol bölgesine tek rar hakim olmak amacıyla Kürtlere yanaşıyor du. Barzani ile Amerika arasındaki ilişkilerin kurulmasında İran Şah'ı arabuluculuk yaptı 
ABD, İran üzerinden si lah ve para ile Barzani' vi desteklemeye başladı 

Öyle ki, 1974 yılında savaş tekrar başlarken, KDP'nin daha sonra açıklayacağı gibi, "Barzani'nin İran ve ABD ile yaptığı o işbirliği o artık stratejik bir durum kazanmığtı. Her şey bu işbirliğine dayanıyordu." 
(Irak KDP Yeni Stratelisi, s.106) 

Barzani kaderini Amerikan emperyalizmiyle yaptığı işbirliğine bağlamışlı 

öte yandan, darbe den sonra Irak'a sızarak Baas iktidarlarıyla işbir- 


liğini geliştiren Rusya Arapları Kürtlere karşı kışkırtıyordu ülkede 


uzayıp giden bir savaş Rusya'nın işine geliyordu. Bu yüzden durumu nu bir türlü toparlayamayan Irak hükümetini daha çok kendisine bağhyor, askeri ilişkileri de kuvvetlendiri yordu 

Böylece 1960'ların sonlarında artık Irak'taki mücadele Araplarla Kürtler arasında bir mücadele olmaktan çıkmış, Sovyetler'le Amerika arasında bölgeye hakim olmak üzere verilen müca delenin bir parçası haline gelmişti. 

Amerika da Barzani' 
yi desteklerken Sovyet ler'den farklı bir amaç gütmüyordu. KDP'nin daha sonra yaplığı değerlendirmeye göre; "'Amerika, Kürdistan'daki mücadelenin ne kesin zafe rini ne de yenilgisini istiyordu. Savaşın sürmesini ve Sovyetlerle işbirliği yapan Baas iktidarının yapranmasını amaçlıyordu. Bu yüzden Kürtlere yaptığı yardım da sadece bozgunu önleyecek seviyedeydi.," (age, s.106) 

İşte 1974'te Barzani ile Irak arasnda yeniden savaş başlarken ortadaki tablo buydu. 

Savaş 1975 yıh başlarma kadar bütün şiddetiyle sürdü. 6 Mart 1975' te Irak ve İran arasında yapılan anlaşmadan sonra. Barzani've İran 


üzerinden gelen Amerikan yardımı kesildi. Bunun sonucu olarak bütün kaderini Amerika' 
ya bağlayan Barzani çok acı bir yenilgiye uğradı. 
Barzani, memleketini terk ederek önce İran'a oradan da ABD'ye geçti. Siyasi mücadeleden uzaklaştı ve geçenlerde ABD'de öldü. 


KDP-Geçici Komite kuruluyor 


1975 yenilgisi Irak 
Kürdistan'ında olduğu kadar Türkiye'deki gruplar bakımından da bir dönüm noktası oldu. 

Yenilgiden sonra Irak 
KDP bir süre için dağıldı. Ancak 1975 Kasımın- da Geçici Komutanlık adıyla ortaya çıkan Barzani'nin oğulları Mesut ve İdris dağılan örgütleri tekrar biraraya getir- 


meye çalıştılar, aynı zamanda yurt dışındaki 
Kürt (o örgütleriyle de 


ilişkiler kurdular. 
Ancak, Irak'taki hareket büyük bir darbe yemişti. 8-10 bin kadar peşmerge silahlarıyla beraber İran'a sağınmıştı. 
Bu arada Türkiye'ye sığınmak isteyenleri ise hükümet kabul etmeye- 


aynı zamanda görüşlerini de açıklayan bir rapor sundu. Konferanstaki tartışmalardan sonra kabul edilen bu rapor "Irak Kürdistan Demokrat Partisi Yeni Stratejisi” adıyla Türkçe olarak da yayınlandı. 


KDP' nin yeni stratejisi 


Bu raporda Barzani" 
nin Amerika ile yaptığı işbirliği mahkum ediliyor ve bu işbirliğinin “Eylül oihtilalinin yok edilmesinde doğrudan rol oynadığı" belirtiliyordu 

Raporda Sovyetler 
Birliği ile ilgili olarak da "Rusya'nın Orta Doğu politikasında yalnız 'Arap Kartlarına' dayandı- 


ğı", bu yüzden "destegin sınırlı kaldığı " söyleniyordu. 


KDP, daha önce Kürtlerin Sovyet uçaklarıyla bombalandıkları günlerde, Rusya'ya karşı nisyüzden öfkelenerek 


distan'ında oldukça za- 


Kuzey Irak'ta Sovyetlerin desteklediği Irak hükümet kuvvetlerinin Sovyet Mig uçaklarıyla bombaladıkları bir okul, 


"feodal ve 


beten daha açık bir kız- bu 


gınlığı dile getiriliyor Ancak Geçici Komutanlığın konferansa sunduğu raporda Amerika açıkça mahkum edilirken Sovyetler'e karşı daha dikkatli bir dil kullanıldığı dikkati çekiyordu. 


iyice Kürtlerin karşısında yer almıştı. 

KDP Geçici Komitesi raporunda bundan son- a "Kürdistan partilerini, kendi ülkelerinde Kürtlerin ulusal ve demokratik haklarını kabul ede- 


yıflamıştı. Irak hükümeti snr boyundaki köy- 


leri boşaltıyor, güneye gönderiyordu. . Sınırları mayınlayarak, tedbirleri 


artırıyordu. Bu durumda KDP düzenli peşmergelerini dağıtarak, askeri hareketi ise zaman zaman biraraya gelen peşmerge- lerin yaptıkları baskınlar seviyesine indirmek zorunda kaldı. 


1975 yenilgisinin 


Barzani'yi 
Amerikancı" olmakla suçlayan bir propaganda kampanyası başlattı. 
Talabani bu arada Türkiye'de de faaliyete geçti 

Bu arada 1975 yenilgisi Türkiye KDP içinde yeni bir bölünmeyle sonuçlanacak tartışmalara yol açıyordu. 


YARIN: 


rek Irak'a geri vermişti. Nitekim bu tutum cek ilerici ve demokrat İade edilenlerin büyük 1975 yenilgisini değer- partilerle ulusal cephe kısmı öldürüldü, bir kıs- lendiren şu satırlarda da- içinde birleşmelerinin mı da tutuklandı. Irak' ha açıkça ortaya çıkıyor. çok önemli olduğunu" ta KDP'nin eski gücü kal- du; "Kaldı ki, Sovyet- belirtiyor ve "ilerici ve umamıştı ler Birliğinin öfkelenme: lusal mücadele onlarla KDP Geçici Komu- sine ve tüm ağırlığıyla bizi biraraya getiriyor" tanlığı bir senelik ha- Baas'ın yanında yer al- deniyordu. 
zırlıktan sonra 11-15 A- masna yol açan temel İşte KDP'nin yeni 


Türkiye” dekı yankısı 


KDP Sovyetler 


ğuslos tarihleri arasında neden de, Kürt ihtilali- stratejisinin ana hatları KDP'nin 1975 yenil- konusunda genel kongre niteliğini nin Amerika ile işbir- bunlardı. gisi Talabani ye de uzun 

taşıyan bir konferans dü- liği yapmasıydı." Bu taporun kabulün zamandır beklediği fır açık tutum zenledi. KDP'nin yeni Geçici Komiteye göre den sonra Irak KDP si- satı doğurdu. Suriye'de ç 

yönelimi bu konferansa “Sovyetler Birliği KDP' lahlı mücadeleyi tekrar (o üslenen Sovyetler'in des- almı or eski mücadeleleri eleşti- a ile e başlattığını ilan ediyor- teğini alan Talabani der y 


ren ve özeleştiri yapan, 


SEYİTALP/ İN ROMANI 


~ desenler: sevinç altan, 


"Hayf bana" dedi, yürüdü. Bey konağını yakın etmişken, Hacer Hanımın halini hatırlayıp geri döndü. Ağıllara doğru koştu... Tere çamura batmış, vardı. 

Çobanlar, kendilerine doğru düşe kal- ka gelen karaltıya hayretle baktılar, Memdız'ı tanıyamadılar. 

Etraflarını dört dönüyordu. Bakış menziline girmez uzak, kararsız, bir karaltı olup tam tanıyacakları sırada geri dönüyordu. "O gelmezse biz varalım. Varalım ki, in midir cin midir yoksa biz gibi ben-i ademden midir, tamam anlayalım. 
Derdi varsa çare arayalım. Yoksa, defedip uzaklaştıralım"' dediler. 

Adım adım ilerlediler. 

Memdız, yaklaşan çobanları görünce beter oldu. Bir zaman yerli yerinde çakı: 


lıp kaldı. Sonra, geri dönüp bey konağın: 


doğru hızla uzaklaştı. 

Doğruca konağa vardı. 

Üstünü, başını perişan görenler Memdız, Osmanlı Paşası Dağıstan Bey içerdedir, huzuruna böyle gidemezsin, temizlen” dediler. Dinlemedi "Ben kendi Beyime bu kılıkla çıkarsam, dünyanın bütün beylerine de böyle çıkarım" dedi. Konukların oturduğu odaya vardı. Oturanlar Memdız'ın haline hayret kaldılar. Dağıstan Beyin yüzü karıştı, 

—Kim bu, dedi. 

Bey cevap verdi, 

Memdız. 
—Kimin nesi, Başçobanımızdır. 

Rispi Safo, tamamladı: 

—Ve de, Beyimizin damadıdır. 

Dediler: 

—Ararat'ın tek yiğidi, gözümüzün nuru, gecenin dostu Memdız... 

Dağıstan Bey, 

—Kevok'un sözlüsü, Ararat'ın namlı yi-Gidi, gözünüzün nuru, Bey damadı Memdız demek budur, deyince, 

—Öyledir, dediler. 

Osmanlı Paşasının yüzü alaylandı. 

Memdız'a yer buyuran olmadığından ayakta kaldı. Hacı Osman Bey bakışını dışarı vermişti, rengi bozuktu. 

Ayakta durduğu iki solukluk zaman uzadı. yıl etti. Her yanını çürümüş, dö- 


öğrenmiş 


du. Ancak KDP Irak Kür- — hal 


harekete geçti ve 


ÖZET 


Ararat'tan göçmek zorunda kalan koçer Kürtler Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan 


düzlüğe yerleşirler. Dağıstan Bey Kürtleri Türkmene karşı kullanabileceğini planlayarak yerleşmelerine izin verdiğini söyler ve beylerini konağına davet eder. Memdız, Mızo ve Yağo sürü almak için Türkmene vardıklarında yerleştik- 


ları 


leri toprakların aslında Türkmene ait olduğunu, eski Osmanlı Paşası Dağıstan Beyin bu toprakgaspettiğini misafir olurlar. Törelerini, sıcaklıklarını severler. 


öğrenirler. Türkmen Beyine 


"Anlamamışsın Bey, 


külmüş belledi. Osmanlı Paşasının alayına dayanamadı. Bir şey de diyemedi, Ne söyleyeceğini bilemeden, 

—Bey! dedi. 

Hacı Osman Bey, kaşları gözlerine dev- 


rilmiş baktı, Bekledi, ne söyleyecekse söylesin, yıkılsın gitsin. Patavatsız, azap tabiyatlı Memdız. Töre rüsum bilmez Memdız. 


bu yozu biz gütmüşüz, daha da güderiz" 


—Bey!.. 

—Söyle, 

—Bey,diyecektim ki!.. 

—Ne diyeceksen, lafı puçlamadan de... 

—Şey, diyecektim. Ardını getirip diyemedi. 

Bey homurdandı. Rispiler kaş, gözle “konuş” demeye işaret verdiler. İşaretlerden bir şey çıkaramadı. 

Dağıstan Bey güldü, 

—Ararat'ın namlı yiğidi lafı gevelerken, halılar tekmil çamura battı. Ortada ses seda kalmadı. 

Memdız'ın gözü parladı. Gözünün dibi alkıdı, şavklandı. Alkım sönmedi durdu orada. Sonra da, Araratlının iyi bildiği parıltı göz bebeğine yükseldi. Heybetli, korkunçtu, Tutuk söz boşaldı ağzından, 

—Bu halıları biz örmüşüz Bey, daha da öreriz! 

—Öyle mi? 

—Bu yünü de biz eğirmişiz Bey, daha da kirmanlarımızı çevirecek derman bulunur kolumuzda! 

—Yaa, 

—Bu yünü biz kırkarız Bey, 

—Anladık, 

—Anlamamışsın Bey, bu yozu biz gütmüşüz , daha da güderiz. Hepsi de Beyimiz içindir. 

Hacı Osman Bey, hışımlandı, 

—Hepsi batsın, gözü küllü, saygısız Memdız! Hepsi batsın. Osmanlı Faşası Dağıstan Bey'e ders mi verirsin? Rezil, rüsva olma! İhtiyacını tamamla da çek git. 

Çıktı. Hacer Hanım, ardından baktı ve de hışmma hayret kaldı. Sesi konuklara varmasın, diye durdurmaya bağıramadı. Düzde karaltısını eksilte eksilte uzaklaştı. Sonra görünmez oldu. 


(DEVAM EDECEK |) 


